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Demirel 
Milliyetçiler 
Derneğini kapatmakla suçlanıyor 


@ «AP, masonlarla nurcuların toplandığı, bir kokteyl partisidir» 


Kuruluş yıl: 1928 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNE 


N ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


AETBakanlar Konseyi, Türkiye'ye yardım konusunu Nisan ayına erteledi 


de vardım 
MF yi bekliyor 


Carter, bugün 
Mısır'a gidiyor 


© Suudi Arabistan, ABD askeri malzemelerini Kuzey Yemen'e yardım etmek amacıyla kullanabilecek 


Günay'a izin veren 
CHP yönetimi 


CHP Milletvekili Ertuğrul Günay parti yönetiminden izin alarak nereye gitmektedir? Helsinki'ye, Tem- 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Finlandiya'ya gitti. 
Merkezi Moskova' 
(Devamı sa,7, sü.7'de) 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 


ap 

ABD'nin İsrail'in Filistin konusunda o Dosyada MSP nin 

taviz vermesini öngören bir barış planı sun- siyasi Kürtçülerin masından sonra, ABD Başkanı Carter, bu- A 

gün Kahire'de bekleniyor. Carter'in gerek ve Arap 


Kahire'de ve gerekse Cumartesi günü gide- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


milliyetçilerinin partisi olduğu 


iddia ediliyor 

g Türk & önerilerinden Lütfü Oflaz sadece Milliyetçi o Hareket 


Partisi Genel.Merkezinin AP ve MSP'nin "Günah Galerisi"' başlıklı bir dos- ya hazırlattığı öğrenildi. 
AP ve MSP'nin hedef alındığı bu dosyada şu iddialara yer veriliyor: "AP, hükümeti yıkma konusundaki tüm önerile- 


yükümlülüklerin 
5 yıl dondurulması 
kabul edildi 


HADİ ULUENGİN 


(BRÜKSEL) 
Avrupa Ekonomik 


Topluluğu Bakanlar Kon- rimizi 


Kerim Mete Sonatilgan: 


Kurtuluş'ta bir bankanın soyulmasıyla ilgili olarak yargılanırken, © Toptaşı Cezaevinden kaçtı. 


Emniyet Müdürl 


Ömer Çimeken: 1976 yı- 


lında bir suçtan dolayı DGM'de yargılandı. Toptaşı Cezaevindeki grubu kendisine "Carlos" diye hitab edi yordu. 


LR ALI 


üğü, 


Zeynel Aydın ağa:1971' deki sandık cinayetinde Adil Ovalıoğlu'nu öldürüp parçrladı, Filistin'e kaçtı, ` 


Fehmi Gökçek: İDOD (İstanbul Demokratik Öğrenim Derneği) eski Başkanı lekel soygunu nedeni yle yargılanırken o Toptaşı'n- dan kaçtı. , 


15 milyonluk 


soygunla ilgili 7 isim açıkladı 


AÇIKLAMAYA GÖ- 


seyi Türkiye'ye yardım konusunda değişik görüşler ortaya çıkması üzerine konuyla ilgili dosyayı yeniden incelenmesi için Daimi Temsilciler Komitesine gönderdi. 

Daimi Temsilciler Komitesinin o çalışmalarını Mart ayı sonuna kadar tamamlamasi halinde yardım paketi, Topluluk Bakanlar Konseyinin 3 Nisanda yapacağı toplantıda yeniden ele alınacak 

Dört alanda tonlanan Türkiye'nin isteklerinden yalnızca yükümlülüklerin dondurulmasına ilişkin 


bilerek savsaklamıştır." 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Yunanistan hükümeti: «Türkiye ile 


« sorunlarımız, barışçı 


yoldan çözülmelidir» 


HABER MERKEZİ 
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Cavdalis bir açıklama yaparak, iki ülke arasındaki sorunların barışçı yoldan çözümü gerektiği görüşünü Yunanis- 


i tan' da paylaştığını 
RE SOYGUNU YAPTIĞI AET komisyonunun o- i | i iii Dev Mari si AD 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KERİM METE SON- Çin Komünist Partisi ik EN ayın organı “Halkın “17 Genelkurmay ŞENSOY, MEK CIME. yay:a organı "Halkı anca U | e ka d ın Başkanı ile görüşen KEN, ŞEMSİ ÖZKAN, Günlüğü” gazetesi FEHMİ GÖKÇEK, ZEY- Akmandor: NEL ALTINDAĞ VE HI- S id l . a . .. an F a j f DIR AYKIR EMNIYET «Saldırganları Işçi, grevin 6 Yunanistan”la olan MÜDÜRLÜĞÜ, AYNI a KİŞİLERİN HİPODROM cezalandıran, Zİ 4 sorunlarımızın 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t, 


Seçim yasa tasarısını eleştiren 


TÍKP:«uMilli iradenin özgürce oluşmasın 


önleyen düzenlemelere karsıyız” 


va Vakıflar Bankası © Samandağ'da MHP’ . temsilcisi olan soygunundan Butto'nun al Auer şi ME yı partiler, yakalanan idam işçilerinin tümü Dev-Yol kim kurtarabilir? e bni d Yüceltan'ın TKP cezasının Otometal-iş' ten taraftarlarına onatlmaktadır» | üdümündeki | ertelenmesini istifa etti saldırdılar šu Peri ©TİKP Başkanı POUNCE Doğu Perinçek BASK s i reddetti e İZMİR (ÖZEL) PER TY Doğu Perinçek”in Aster-İş ca Hakkı öztürk, İzmir e Meslek , MHP'nin karanlık bir gele- , z SURMAD işcilerini Lisesi e pari B ceğe A eğin adım ilerlediğini EM arabası Aydın da Sendikasının Mi ei Auer işçilerini firik TO Gübak günü yor. 1977 yılı sonunda MC hükümeti ile birlikte komandoların militanlarından e GN idim Devrimci kurşunlanması üzerine 


iktidardan düşen Türkeş, devlet içindeki mevzileri ve yemlikleri kaybetmeye başlayalı beri bu yönde hergün daha hızlı yol alıyor. MHP, hem uluslararası alanda hem de ülke içinde gittikçe koyulaşan bir yalnızlığa yuvarlanıyor. Onların artık bazı çılgınlıklar ve gözükara hareket- 


(Devamı sa.7 . sü.9'da) 


@ «Parlamentoda 


saldırısına uğradı ANKARA( ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi, Partilerarası Özel Komisyonun hazırladığı seçim yasalarında değişiklik yapan teklifin Anayasa'nın ilkelerine ve ruhuna aykırı olduğunu bil- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


olduğubelirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Vakıflar Bankası 
Merkez Bankası soygunu ile ilgili olarak gözaltına alınan Ahmet Yücelkan'ın 
(Devamı sa.7, sü,4'de) 


© Yeni Çin Haberler Ajansı: «Çin ile 
Laos'un arasını açmaya çalışan Moskova'dır» 


( Yazısı 3. sayfada |) 


Yüksek 
Mahkeme, 


cezasının infazının ertelenmesi yolundaki başvurusunu reddetti. Yüksek Mahkeme, avukatın Butto'nun mualifi Nawab Muhammed'in öldürülen babası için kan parası ödenmesi teklifini ülkede henüz şeriat kanunla- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


İzmir” deiGD'lilerin silahlı saldırısı üzerine bildiri dağıtıldı 


Dev-Genç: «TKP'li hainlerin kuracağı tuzağa düşmeyelim» 


Maden-İş te birleşmeye çağırdı 


HABERİ 
4. SAYFADA 


bir bildiri dağıtan Devrimci Yol, Dev-Genç, "TKP'li hainlerin kuracağı tuzaklara düşmeyelim" dedi. Bildiride şöyle deniliyor 

“TKP'li hainlerin bugüne kadar yaptıklarını da gözönüne alarak bundan sonra bilinçli bir şe- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Manyas Gölü balıkçılarının öyküsü 


Dün Arkara'ya gelen İngiltere Genelkurmay (Devamı sa.7, sü. 1'de) 


Necdet Bulut'un katillerinden biri daha yakalandı 


HABER MERKEZİ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hesap Bi- 


(Devamı sa.7, sü. 1'de) 


( Ali Haydar Nergis 5. sayfada ) 


ANADOLU BASINı Si 


SESLENİYOR 


Hakkaride yayınını sürdüren HALKIN SESİ Gazetesi Yazı işleri Müdürü Cümhür Keskin: 


"Klişeyi Ankara'da yaptırma olanağımız var, Hakkari nere, 
Ankara nere?..." 


AYDINLIK: Anadolu basını "Üvey evlat" muamelesi görüyor deniyor. Ayrıca, Anadolu basınının güçlükleri var... Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


Av. KESKİN: ülkemizde ilk kez AYDINLIK gazetesi bizim sorunlarımızla ilgilenmektedir. Bunun sonucu olarak sorunlarımızı ülke çapında duyurabilme, sesimizi yükseltebilme olanaklarına kavuşmuş Oluyoruz. 
Halka ve halkın birliğine hizmet etmeyi amaçlayan AYDIN-LIK'tan beklediğimiz de budur. Bunu öncelikle belirtiyor ve bu girişimden ötürü kutluyoruz AYDINLIK gazetesini. 


Anadolu basınının sorunlar temel-, de aynıdır. Bölgelerarası dengesizliğin her alanda görüldüğü ülkemizde bunun gazeteciliğimize yansımaması düşünülemez kuşkusuz. Ancak Anadolu basını olarak temel sorunlarımızda farklılıklar olmasa gerektir. 
Bu durum Anadolu'da yayınlarını sürdüren gazetelerimizin birlikte hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır. 


Gelmiş geçmiş siyasal iktidarlar bizi sorunlarımızla başbaşa bıraktılar. Kendi kaderimiz ve güçlüklerimizle karşı karşıya bırakıldık. Büyük kentlerimizdeki gazetelere tanınan devletin olanaklarından yararlanamadık. Bu arada geri bıraktınılmış yörelere gönderilen, geri kalmış kafalı (o yöneticilerinin baskılarına maruz kaldık. Bu yöneticiler bırakınız bize katkıda bulunmayı, bizi baltalama çabası içine girdiler. Bütün bunlar "üvey evlat" muamelesi görmenin kanıtları olarak gösterilmiştir, gösterilmelidir. Ancak bu durumdan kurtuluşun çaresi bu değil, örgütlenme olmalı, sesimizi duyurmalıyız. 


AYDINLIK: Klişe ve teknik eleman bulmada güçlükleriniz vardır sanıyoruz. Çünkü görüştüğümüz gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin çoğu bu sorundan yakındılar. 


Av. KESKİN: Klişe sorunumuz var. 
Ankara'dan yaptırma olanağı var. 
Hakkari nere Ankara nere?... Yaptırıncaya kadar haber güncelliğini yitiriyor. O klişeyle de baskı yapma- nın anlamı kalmıyor. Bugünkü durumuyla klişe yaptırma bizim için olanaksız sayılacağı için bu sorunumuzu unuttuk. 


Kağıt en önemli sorunumuzdur. 
Hakkari'de yayın hayatlarını sürdüren "Halkın Sesi" ve "Hakkari Sesi" gazeteleri bugüne dek SEKA'dan kağıt alamamışlardır. OGirişimlerimiz oldu, sonuçsuz kaldı. Hakkari'de yaşamlarını sürdüren yerel gazetelere yapılan bu uygulamayı, Cumhuriyet ten günümüze, Hakkari ve Hakkari 


ÇAĞRI 


halkına uygulanan politikaların uzantısı sayıyoruz. 


Kağıt sorunumuzu piyasadan aldığımızla çözümlemeye çalışıyoruz. Bu halde SEKA'daki fiyatlardan 5-6 mis- li pahalı alıyoruz kağıdı. Güç koşullar içinde yayın yaşamını sürdüren Anadolu basını için bunun ne denli ağır yük olduğu açıktır. Türkiye'de yayınlanan gazetelerin tümüne aynı indirimle kağıt sağlanmalıdır. Bunun yapılmaması bir anlamda sansür kabul edilmelidir. 


Teknik eleman sorunumuz diğer Anadolu gazetelerinin aynıdır. O nedenle açıklamaya gerek görmüyorum. 


AYDINLIK: Basın suçları ve basın özgürlüğü konusundaki düşünceleri nizi açıklarmısınız?.. 

Av. KESKİN: Anadolu basını katmerli baskı ve sansür uygulaması altındadır kanımca... 


Türkiye genelinde, basına uygulanan sansür uygulamasından etkileniyoruz. Özellikle Basın Yasasının 16. 
maddesi delaletiyle uygulanan TCK' nun 141-142. maddeleri Demoklesin kılıcı gibi Anadolu basınının kafasındadır. AYDINLIK gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydoğan Büyüközden hakkında açılan davalar, Türkiye'de basına uygulanan sansür uygulaması- nın vehametini ortaya koyuyor. Basın Yasasının 16. maddesinin Anayasanın 30. maddesine aykırılığı, Anayasanın bu maddeyle ilgili gerekçesinde açıklandığı halde hâlâ uygulanır olması ülkemiz için bir talihsizliktir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki feodal yapının kendine özgü baskı yöntemleri ile yerel yöneticilerin uygulamalarını da sansür uygulamaları saymak gerekir. 


Ayrıca SEKA'dan kağıt alamama sonucunu doğuran uygulamaları da bir anlamda Anadolu basınına sansür uygulaması kabul etmek olası. 


Kanımca Basın Yasasının 16. maddesiyle (delaletiyle) TCK'nun 141. 
142 ve 163. maddelerini uyguladığımız sürece ve gazete yazı işleri müdürlerini sansür uygulama emrivakisiyle karşı karşıya bıraktığımız sürece ülkemizde basın özgürlüğünden söz edemeyiz. Çünkü Basın Yasasının 16. 
maddesiyle Anayasa'nın "Basın hürdür, sansür edilemez" kuralını ve Anayasa'nın 30. maddesindeki "Cezaların Şahsiliği'' kuralını hiçe sayan bir uygulama yürütülmektedir Türkiye'de... 


Aydınlık gazetesine, ülke çapında sesimizi duyurabilme imkanlarını biz Anadolu basınına sağladığı için dostça selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz. 


Kartal TÖB-DER şubesinin yıllık olağan Kongresi o Cumartesi günü saat 11.00'de 
Kartal Düğün Salonunda yapılacaktır. 


Kongrenin bölücülüğe karşı öğretmenleri birliğe götüren bir kongre olması dileğiyle tüm arkadaşları katılmaya (o çağırıyoruz. 


YURTSEVER 
ÖĞRETMEN 


ŞEFİK HÜSNÜ 


KOMİNTERN 
ORGANLARINDAKİ 
YAZI VE KONUŞMALAR 


40 yıl Türkiye proletaryasına ve TKP'ye önderlik 
eden, 7 yıl süreyle de Komünist Enternasyonal rütme Komitesinde görev alan ŞEFİK HÜSNÜ ' nün 
bir çok sorumu ele alan 1925-1934 yıllarına ait 25 
konusma ve yazısı. 


20 LİRA 240 SAYFA 


K 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Yü- 


eni cıktı 


Komünist Entemasyonal Belgelerinde Türkiye 


isinin dör. 


ınlanmaktadır. 


Genel Dağıhm: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


y gi düncü kitabını yayınlıyoruz. Belgelerin birkaçı dışında Mn aa tamamı Türkiye'de ilk ola a Belgeler Türk ist ve hakkında ilk elden bilgilerdir ve Tür- Enternasyonal 


kiye Komünist şine ışık tutmaktadır. 


x 


Komünist 


i hareketi tisinin geçmi- Belgelerinde Türkiye Dizisi-4 


Türkiye 


Komünist ve işçi Hareketi 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR-DA, Hamam Sokak 4 


FİKİR MEYDANI 


İN Silahlı Kuvvetleri'nin Vietnam topraklarına girmesi ve bunu izleyen gelişmelerle ilgili düşüncelerimi kısa notlar halinde açıklamak istiyorum. 
Önce, sorunun hukuki yönü üzerinde durmakta yarar var. 


Uluslararası 
Hukuk 


Milletler Cemiyeti Örgütü'nün kurulmasından önceki dönemdeki durumla, bugünkü uluslararası hukukun verileri arasında bu konuda bir fark vardır. Eğer Çin'in Vietnam topraklarında giriştiği harekat, Milletler Cemiyeti öncesi dönemde yapılmış olsaydı, bunun adı "misilleme" (retorsion) değil, "zararla-karşılık”” (represailles) olacaktı. Zararla-karşılık, bir devletin uluslararası hukuka aykırı haksız bir eylemde bulunmasına, bu haksız fiile uğrayan devletin yine uluslararası hukuka aykırı bir haksız fiille karşılık vermesidir. Burada her iki devletin durumu, uluslararası hukuk açısından hukuka aykırıdır. Ama, haksız işleme uğrayan devletin verdiği karşılık, birinci devletin (yani haksız fiilde bulunanın) işlediği haksız fiil yüzünden meşruluk kazanmış olmaktadır. Zararla-karşılık vermede güdülen amaç, haksız fiilde bulunan karşı tarafı hukuk yoluna getirmekti. 
Ama bunun kabul edilebilmesi için de, haksız file uğrayan devletin karşı hareketinin, uğradığı zararla sınırlı ve ölçülü kalması, ayrıca üçüncü devletlerin haklarını da 


Çin ve Vietnam 


Doç. Dr. Bülent Tanör 


çiğnememesi gerekmekteydi. Zararla (o karşılık vermenin başlıca yolları ambargo, barış içinde abluka, bombardıman, boykot ve askeri geçici işgal- di. 


Uluslararası hukuk uzmanları, Milletler Cemiyetinin o kurulmasından sonraki dönemde, zararla-karşılık eylemlerini de hukuka aykırı saymaya başladılar. Milletler Cemiyeti de Yunanistan / Bulgaristan, Çin / Japonya ve SSCB / Finlandiya arasındaki uyuşmazlıklar- da, zararla-karşılık eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu saptadı. İkinci Dünya Savaşını izleyen günlerde kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü döneminde de bu konudaki tutum farklı olmadı. Devletlerarası uyuşmazlıklar- da tek yanlı olarak "'zararla-karşılık"' yoluna başvurulmasının ve bu yolun silah kullanılmasını gerektiren biçimlerine gitmenin hukuka aykırı olduğu görüşü benimsendi (Birleşmiş Milletler Antlaşması, md. 2/4). 
Böylece, her türlü kuvvet kullanımı, amaç ve nedeni ne olursa olsun, uluslararası hukukun dışına itilmiş oluyordu. Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde barışçı yollardan ayrılmama ilkesi bunu perçinledi (md, 33- 38). Bunun tek istisnası meşru savunma durumudur (md. 51). 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON RALKTIR 


BUGÜN BAYRAM, 
YARIN YURT TESLİMİ 


İSTANBUL 


“1919 senesi Mayısı- nın 19 uncu günü Samsun'a çıklım. Vaziyet ve manzarai umumiye: Osmanlı devletinin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her taraf- ta zedelenmiş. şeriati ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük har- bin uzun seneleri Zarfın- da, millet yorgun ve fakir bir halde...” 


“Efendiler bu vaziyet karşısında tek bir karar vardı. O da hakimiyeti milliyeye müstenit, bilakaydüşart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek.” 

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramının anlamı 
budur: Gençliğimiz 19 
Mayıs'ların bu bağımsızlıkçı karakterine sahip çıkıyor. Sayın Gençlik ve 
Spor Bakanı, bu yılki 19 
Mayıs törenlerini düzenlemesi için uzmanlar davet etmiştir. Bu davet Kurtuluş Savaşımızın bağımsızlıkçı geleneğine aykırıdır. 

Sovyet sosyal-emperyalizmi yurdumuza göz dikmiş. Hayatımızın her alanına el atmış. "Yaşasın Rusya" diyen uşakla- 


İLAN 
ÜSKÜDAR ASLİYE 
2. HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 
978/435 


Davacı Saniye Bayram vekili tarafından davalı Halil Bayram aleyhine ikame olunan boşanma davasında: 

“Davalı Halll Bayra mın adresi meçhul olması nedeniyle dava dilekçesi İlanen tebliğ edilmiş bu defa davalı 


duruşmaya gelmediğin- den gıyap kararı tebii- 


ğine karar verildiğin- den duruşmanın birakıldığı 14.3, 1979 günü saat 10.40 da duruşmaya gelmeniz veya kendisini bir veklile temsil ettirmeniz aksi halde giyap kararının tebliğ edilmiş sayılacağı giyap kararı yerine kalm Olmak üzere Ilan olunur. 
28.12. 978 

(Basın: 1731 - 261) 


rını da kullanarak gözümüzü karartmaya, bizi uyutmaya çalışıyor, direniş komiteleri kurduruyor, iktidarı devirme görevi veriyor. Siz ise kalkıp Rusya'nın en sadık uşağı Jivkov'un uzmanlarının ellerine 19 Mayıs 


İSTANBUL 


Bu durumda, Çin'in müdahalesinin uluslararası hukuk açısından "zararla-karşılık"" o kavramı çerçevesinde ele alınabilmesi artık imkansızdır. 
Uluslararası hukukün son 
30 yılı, bu kavramı kendi alanı dışına atmıştır. 
Acaba, meşru savunma kavramı konuya ışık tutabilir mi? 


Bu kavrama başvurulabilmesi için, haksız saldırılara karşı gösterilen tepkinin, bu saldırıların durdurulması o amacıyla kayıtlı kalması gerekir. 
Bu, karşı-saldırının da zaman ve yer bakımından sınırlı olmasını şart koşar. Çin'in Vietnam topraklarına girişi ise, bu ölçülere uyulmadığı yolundaki kanıları besler bir gelişme izlemektedir. Birincisi; askeri harekatın başlamasından bu yana geçen zaman, küçümsenecek gibi değildir. İkincisi; bugünkü askeri harekat gerileme doğrultusunda değil, hâlâ ilerleme doğrultusunda gelişmektedir, hatta, başkentin üzerine yürüme gibi bir yön almıştır. Üçüncüsü; Birleşmiş Milletlerdeki Çin delegesi, son olarak, Çin kuvvetlerinin Vietnam topraklarından çekilmesini, Vietnam kuvvetlerinin Kamboçya'dan çekilmeleri şartına bağlı tutan bir öneri getirmiştir. Bu sonuncu nokta, Çin'in askeri harekatının, Vietnam'ın sürekli saldırılarına karşılık verme a- 


bayramını bırakıyorsunuz. Bu günün bu anlayışı, yarın sadece bayramın düzenlenmesini değil, yurdumuzun kaderi- nin de Rusya'ya terkedilmesini getirir. 
Ekrem Canbek 
Öğrenci 


Balat Gemi 


macıyla sınırlı kalmadığını göstermek bakımından önemlidir. 


Bu nedenlerle, olayda . 


meşru savunma kavramına dayanılması akla gelse bile, bunun şartları yoktur; gelişmeler de bunu ortaya koymuştur. Ülkelerin mülki bütünlüğünün ihlali noktasından da işe bakılacak olursa, söz konusu eylem uluslararası hukuka aykırıdır. 


Siyasi 
Yönü Üzerine 


İşin siyasi sonuçları, şüphesiz, hukuki tahlillerden daha da önemlidir. 
Çin'in eyleminin sosyal- emperyalist saldırganlığa bir "dur" işareti anlamına geldiği söylenebilir. Ama, yukarıda yazılanlar saklı kalmak şartiyle, işin siyasi yönünün de olumsuz yanları vardır. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. 

Birincisi, Çin'in giriştiği harekat, Uzak Doğu" yu çok yönlü bir savaş tehlikesiyle burun buruna getirmiştir. Bunun, giderek bir Üçüncü Dünya Savaşına zemin teşkil etmeyeceği de söylenemez. 


İkincisi; Sovyet sosyal-emperyalizminin desteğiyle Kamboçya'yı işgal eden Vietnam bugün haksiz ve saldırgan ülke sıfatından, ister istemez soyunmuştur. o Bundan birkaç hafta önce, .demokrat ve devrimci güç- 


GÜMÜŞHANE 


Son günlerde Gümüşhane'de komandolar halka dağıttıkları bildirilerle cihad çağrıları yapmaktadır. İlişikte sunulan Ülkücü Gençlik Derneğinin 


Bakım Atölyesi, Sivrilerin çiftliği mi? 


Dok-Gemi-İş Genel Başkanı Aslan Sivri'nin akrabalarının yerleştirildiği Balat bakım atölyesinde anti-demokratik uygulamalarla beraber saldırı ve tehditler her geçen gün artmaktadır. 

Haliç Tersanesindeki gemi indirme törenine giden bir işçi arkadaşa Aslan Sivri'nin kardeşi Temel Sivri bizzat şefin odasında hakaret ederek saldırmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi daha geçenlerde atölyede sarhoş dolaşan Nurettin Sivri bir işçi arkadaşa saldırmıştır. Bu gibi olaylara Balat bakım atölyesinde sık sık rastlanmaktadır. Atölye şefi ve ustabaşıları olayları örtbas etmektedir. 

Anti-demokratik (o uygulamaların 


İSTANBUL 


ardı arkası kesilmemektedir. Sivri'ler istedikleri zaman işe gelmekte, istedikleri zaman çıkıp gitmektedirler. 
İşe gelmedikleri günler kartları başkaları tarafından basılmakta ve yevmiyeleri kesilmemektedir. 


Bu kişiler işveren gibi hareket etmekte ve her şeye karar vermektedir. 
Tersanelerdeki gemi indirme törenlerine gidecek kişileri onlar seçmektedir. Atölye şefini ustabaşılarını zor- la tehdit ederek mahkemede yalancı şahitlik yaptırmaktadırlar. 


Bu gibi kanunsuz uygulamalar işçileri tedirgin etmektedir. 
Bir Grup İşçi 


Milletvekillerini niçin seçtik? 


“Pahalılıkla Mücadele konulu köşenizde şimdi- 


Sayın beyefendilerin maaşı 48 bin lira olmuş. 
Bu para onlara yetmez. 
Biz ayda aldığımız üç-beş 


bulamazsak pasta yeriz. 
Şunu bilsinler ki siyaset de bir tecrübe tahtasıdır. Onlar bu fırsattan 


ye kadar değindiğiniz konularda hep esnaftan, alıcılardan, o vericilerden 


ve zamlardan bahsettiniz. Acaba hiç aklınıza bizim seçip de Ankara' 
ya gönderdiğimiz milletvekilieri gelmedi mi? 

Niçin seçtik onları söyler misiniz? Milletin Meclis binasında kavga etsinler diye mi? Yoksa halkın yoksulluğuna sefilliğine ve çektiği acılara çözüm getirsinler diye mi? Milletvekilinin sözlük anlamı bu değil midir? 


kuruşu da onlara gönderelim, zararı yok. Ekmek 


Salonu Kat 1'de 


yararlanmasını biliyorlar. 
Hadiye Can 


ilan 


lerinin yanısıra bütün dünya kamuoyu (SSCB ve uyduları dışında), sosyal-emperyalist saldırganliğa karşı haklı bir tepki havasına girmiş bulunuyorlardı. Çin'in müdahalesi bu ortamı tersine degiştirme tehlikesini de beraberinde getirmiştir. 


Üçüncüsü; Çin müdahalesi , sosyal-emperyalizmin ve onun aleti durumundaki Vietnam yönetiminin baskısı altındaki halkı da, bu gerici güçlerle ister istemez bir dayanışma ve kenetlenme içine sokmuştur. Ayrıca, bu kahraman halk, sosyalizmin kalesi diye bilinen bir ülke ile ve onun silahlı kuvvetleriyle çarpışma zeminine itilmiştir. 


Ve nihayet; bu olayın yarattığı fırsattan yararlanan çeşitli ülkelerdeki Sovyetik güçler yeniden prestij ve güç toplama cesaretini bulabilmişlerdir. 
Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini hayasızca destekleyenler, uğradıkları haklı eleştiriler karşısında sindikleri çukurdan şimdi başlarını çıkarma cürejini gösterebilmektedirler. 


kkk 


Bence, bütün bu uluslararası o gelişmeleri ve bunların iç gelişmelerle olan bağlantılarını objektif bir şekilde incelemek zorunludur. Türkiye'de ya da bir başka ülkede, halkların demokrasi ve bâğımsızlık mücadelesi- nin gücü, bu tutuma korkusuzca sarılınabileceği - ni ispatlayıcı bir düzeydedir. 


İlimizde komandolar, cihat çağrısı yapıyor 


dağıttığı bildiride bu durum gayet açık görülmektedir. Bildiride şöyle deniyor: 


“Allaha, Türklüğe, vatana bağlı, tarihini, dini- ni, kültürünü, soyunu, milli mukaddesatını bilerek seven, milletine karşı görevini eksiksiz yapan Ülkücü Gençlik bugüne kadar verilen mücadelede komünistleri cephe cephe geriletmiş ve bundan sonra da eze eze yenecektir. 


“Çağın kalbine ülkücü hareketin mührünü vurana, izam'ı Alem ülküsünü gerçekleştirene kadar mücadelemiz sürecektir.* 

İlimiz adeta parsellenmiş durumda. İki çarşı- dan bir tanesi komandoların, diğeri ise sahte solcuların kontrolünde. 
Halk bu durumdan biktı, barış istiyor. Barışı sevmeyen komandolar ise sahte solcuların da yardımıyla halkı bölmeye çalışıyor. 

İlgililerin bu durumla 


yakından  ilgilenmelerini bekliyoruz. 


Yağmurdereli 
Okuyucular 
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Hayır, hayır, hayır!.. 


Amerika'ya da, Rusya'ya da karşı çıkmak 


değildir önemli olan! 


Önemli olan emperyalizme karşı olmaktır: Kendi kendinle sık-sık şu muhasebeyi yap- 


maktadır. 
Niçin Amerika'ya karşıyım? 
Emperyalist olduğu için... 
Ne demek emperyalizm? 
Başka ülkeleri sömürmek demek... 
Sömürüyor mu ABD? Sömürüyor... 


Yabancı topraklarda üs, yabancı sularda filo 


bulunduruyor mu? Bulunduruyor... 
İşgalcilik yapıyor mu? Yapıyor... 


Uyguladığı siyaset emperyalizm'in temel il- 


kelerine uyuyor mu? Uyuyor... 
O halde ABD emperyalist. 
Zaten 


Birde İvan dayının hal ve gidişine bakalım! 
Rusya'nın başkalarının toprağında emelleri var mı? Var... 
Oraları işgale kalkışıyor mu? Kalkışıyor... 


Hangi ülkeyi işgal etmiş? 
Örneğin Çekoslovakya'yı. . . 


Savaş filoları, kendisine ait olmayan sularda dolaşıyor mu? Dolaşıyor... Güttüğü siyaset em- 


peryalizm'le uyuşuyor mu? Uyuşuyor... 
Öyleyse SSCB de emperyalist. 


Gelelim Çin'e... 
Çin, yabancı ülkelerde Kurmuyor. 


Yabancı denizlerde savaş gemileri cirit atı- 


yor mu? Atmıyor 


Onun bunun toprağını işgale kalkışıyor mu? 


Kalkışmıyor. 
Kalkışmıyorsa 
Bak o başka? 
Nasıl başka? 
Zira Çin, toprak 
Nereden belli? 
Şuradan belli. 
Vietnam'a girerken ne diyor Çin? 


işgalini 


“Gayem toprak işgali değildir. Sınırlarımı ihlal eden Vietnam'a hakettiği tokatı atıp, geri 


çekilmektir.” 
Sözünde durdu mu? Durdu. 
Durduğunu nasıl anlayacağız? 
Çin'in açıklamasından... 
Açıklamada ne deniyor? 


“Harekatımız başarıya ulaşmıştır. Geri çeki- 


liyoruz.” 


Tüm bunlardan Çin'in emperyalist olmadığı 


anlaşılıyor. 


Peki emperyalist olsa karşı çıkar mısınız? 


Elbette. Hem de herkesten önce... 


BULMACA 
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SOLDAN SAĞA: 1) Büyük bir dikkatle dinleme anlamında bir deyim. 2) Anlatım, antalış tarzı - Tersi pahalı olmayan. 3) Uluslararası Adalet Divanı'nın görev yaptığı Hollanda kenti Tersi biçim. 4) Yayla atılan - Fin hamamı. 
5) Mahkemelerin tereddüt- 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖ; 
g 
[el oaan v Ere 

jaa oi 


o nedenle Sam amcaya karşıyız. 


üsler kuruyor mu? 


Vietnam'da ne ariyor? 


amaçlamıyor. 


lü oldukları konularda danıştıkları, o dalda uzman kişi, 6) Haber tekzip etme şampiyonu olan MHP yöneticisi (soyadı) - Tersi bir işaret sıfatı - Bir harfin oku- ` nuşu, 7) Nedenle ilgili olan - Bir hayvansal besin, 8) Apartmanların her bir kademesi - Toplumun çıkarları yönünde, ileriye dönük fikirleri olan, bunlar için mücadele eden. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 
patlama gücünü belirtmede kullanılan bir ölçü birimi, 
2) Küçük, çok küçük - Hamur işi hafif bir tatlı. 3) Tersi durum - Budizm dininin kurucusu. 4) İnsanlık (Eski dil). 5) Tersi tavlada 'bir' - Argoda bir hitap şekli. 6) Bir kötülük etmek için fırsat kollayan. 7) Bir emir - 


1) Nükleer bombaların 


Utanma, utanma duygusu - Yabancı, 8) İstanbul'da çoğunluklaçingenelerinbulunduğu bir semt.. 9) Tersi iyi at süren, cokey. 10) Tersi çekül (Eski dil) - Kimya- da Silisyum'un simgesi. 11) Tersi az, çok az (Eski dil). 
12) Limon tadı Anadolu'da eski bir uygarlık. 
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Vietnam kışkırtma ve provokasyonlarına karşı başlattığı ihtar harekatını tamamlayan ve çekilmeye başlayan 
Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu birlikleri, Vietnam saldırganlığını ağır bir şekilde cezalandırdılar. 


Geri çekilme 


harekatı 


sürüyor 


Halkın GünlüğüzeSaldırganları cezalandıran 


muzaffer Çin birlikleri dönüyor» 


© Vietnam, «Çin birliklerinin geri çekilmesine izin verdiğini» iddia etti 


© Yeni Çin Haber Ajansı: «Çin ile Laos”un 


arasını açmaya çalışan Moskova'dır» 


YEBİN 
Çin'in Pazartesi günü Vietnam'daki bütün birliklerini geri çekeceğini bildirmesinden sonra, Vietnam'da genel seferberlik durumu devam ediyor. 
Bangkok'taki askeri kaynaklar, Çin'in bu geri çekilme harekatı boyunca son derece ihtiyatlı davrandığını belirttiler. 
Özellikle Lang Son ve Dang Dong yörelerinde yer yer çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti 1300 kilometrelik Vietnam sınırı boyunca savunma önlemlerini artırdı. 
Çin Komünist Partisi 


rının hiç birzaman Laos'a saldırmak veya sınırda yığınak yapmak gibi bir amacı olmadığını açıkladı. 
Yeni Çin Haberler Ajansı, Çin ile Laos'un arasını açmak isteyenin Moskova olduğunu belirtti. 
KREMLİN, 
JAPONYA'NIN ÇİN 
İHTAR HAREKATINI KINAMASINI 
TALEP ETTİ 
Sovyetler Birliği, 
Çin'in Vietnam'ı cezalandırma harekatının Japon hükümeti tarafından dolaylı yoldan desteklendiğini belirterek, bu tutumun barışa hizmet edemeyeceğini iddia etti, Sovyetler Birliği'nin 


Tokyo Büyükelçisi Dimitri oStepanoviç Polyanski, Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Masuo Takaşima ile yaptığı gö- 


rüşmede, Moskova'nın tutumunu açıkladı ve Tokyo hükümetinin 
Çin'in askeri eylemini kınan ması gerektiğini öne sürdü. 


Takaşima, "Çin ile Vietnam arasındaki uyuşmazlıkların çatışmalar yoluyla çözülebileceğine inanmadığını'' belirtmekle yetindi, Japen Dışişleri bakan yardımcısı, hükümetinin Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden duyduğu kuşkuyu da dile getirdi. Takaşima, 


Merkez Yayın organı “Halkın Günlüğü'' gazetesi, Çinli askerlerin saldırgana karşı zafer kazanmış birliklerin mensubu olarak ülkeye dönmekte olduğunu yazdı. 

Yeni Çin Haberler Ajansı ise, Hanoi ve Moskova'nın yaydığı "Çin Laos'a saldıracak" şeklindeki haberi tekzip etti. 
Çin Halk Cumhuriyeti ile Laos arasında dostluk ilişkileri olduğunu hatırlatan ajans, Çin birlikle- 


Ba kanı 


PEKİN RADYOSU: 


FRANKFURT (ÖZEL) 
a 


Yugoslavya Savunma 


ve 


Birliği Prezidyum Üyesi Nikola Ljubicic'in içinde 


Çin'in harekatı ile Kamboçya'nın işgali arasında 

bir ilişki bulunduğu şeklindeki görüşlerin hatalı 

olduğunu sözlerine ekle- 

di. VİBTNAM"BUYÜK 
BİR ZAFER" 
KAZANDIĞINI 
ÖNE SÜRDÜ 

Vietnam, Çin'e karşı “Büyük bir zafer" kasandığını öne sürerek, topraklarında bulunan "Çin birliklerinin geri çekilmesi için izin verdiğini" açıkladı. 

Vietnam "Komünist" Partisinin gazetesi "Nhan Dan"da yayınlanan bir yazıda Çin birliklerinin geri çekilirken eylemlerini sürdürmeleri halin- 


Yeni Rus birliklerinin, Bulgar sınırına yığınak yapması üzerine 


Yugoslavya Savunma Bakanı, Doğu Almanya gezisini iptal etti 


bulunduğumuz 


Komünistler 


da'ya gidecekti. 


Sovyetler Birliği'nde Rus şovenizmine karşı direniş, Kremlin'i endişelendiriyor 


I DIŞ HABERLER SERVİSİ o Pekin radyosu 4 Mart ' 
1979 tarihli yayınında, "Sovyetler Birliği'nde milli çelişmenin sürekli olarak derinleştiği bir yıl" başlıklı bir yorum yayınladı. Aşağıda, bu yorumun tamamını yayınlıyoruz! 


Geçen bir yılda Sovyetler Birliği: hin Kafkasya ve Asya bölgelerinde Rus olmayan milliyetlere uygulanan baskılara karşı Sürekli olarak milli eşitlik uğrunda mücadeleler verildi. 
Sovyet basını bile bu direnişin günden güne sertleştiğini kabul etmek zorunda kaldı. Büyük Rus şovenizmi politikası uygulayan Sovyet Revizyonist yönetici kliği, Rus olmayan milliyetlere karşı--ayrım, baskı ve gittik- i ağırlaşan bir sömürü politikası izliyor. Onları Rus dilini kullanmaya zorlayarak eritmeye çalışıyor. Rus olmayan milliyetlerden kadınları eziyor ve onlara baskı yapıyor. 

Sovyetler Birliği'nde milli çelişme her gün biraz daha keskinleşiyor. Geride bıraktığımız yıl, Rus olmayan milliyetlerin direnişinin tabanı daha da enaa Direniş biçimleri de arttı vyet makamlarının sıkı ablukasına rağmen, bu olaylarla ilgili haberler sik sık dışarıya ulaştı. 

GÜRCÜLER ERMENİLER, 

KAZAKLAR, ABAZALAR... 

can Cumhuriyeti'nin başenti Tiflis'te yüzlerce üniversite öğrencisi ve öğretim üyesi Gürcistan'da yaşayan milliyetlerin dillerini aşağılayan Sovyet makamlarını protesto etmek ve Gürcistan halkının en doğal hakkı olan kendimilli dillerini kullanma hakkının güvence altına alınmasını talep etmek üzere 14 Nisan'da bir in yürüyüşü yaptılar. Milli azınların dillerinin aşağılanmasını protesto etmek için Ermenistan'da da kağ şi yapıldı. Geçen Mayıs ayında Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşembe'de on üç bin kişinin katıldığı bir milli çatışma meydana geldi. Sovyet makamlarının amansız zulmü yüzünden altmış kadar Kazak öldü. Abaza Özerk Cumhuriyeti'nin bazı şehirlerinde de milli aşağılamaya karşı gösteri yürüyüşleri yapıldı. Örneğin Nidmi şeh.inde yapılan yürü- 


yüş ve toplantıya 12 bin kişi katıldı. 
Toplantıda 130 kişinin imzasını taşıyan bir bildiri yayınlandı. Bir çok kişi bu bildiriyi destekleyen konuşmalar yaptı. Sovyet makamlarının başvurduğu baskı yöntemleri, daha çok insanın toplantılara katılmasına neden oldu. Abaza başkentindeki önemli tedavi merkezi Suhimi'de de, 
21 Mayıs günü otuz bin kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. Haziran ayında ise Musa Muhammed isimli bir Kırım Tatarı, Tatarların milli haklarını açıkça çiğneyen Sovyet makamlârını protesto etmek ve herşeyden önce de Kırım'da oturmak hakkı talep etmek için intihar etti. Muhammed '- in cenaze törenine katılan sekiz yüzü aşkın Kırım Tatarı, ellerinde sancaklarla Sovyet makamlarının milliyetleri karalamasına karşı sloganlar haykırdılar. Sonra da, binlerce Kırım Tatarı, Brejnev kliğine Kırım Tatarlarının memleketleri olan Kırım'a dönmelerini ve milliyetlere eşit haklar tanınmasını talep eden iki dilekçe gönderdiler, Estonya Cumhuriyeti'nin başkenti Talem'de otuzu âşkın tarihçi ve öğrenci Ekim ayında Estonya'daki milliyetleri eritme politikası güden büyük Rus şovenizmine karşı direnmek için örgütlendiler 


SOVYET MAKAMLARININ ENDİŞESİ 

Sovyetler Birliği'nde milli çelişmenin devamlı olarak derinleşmesi, Sovyet makamlarını ciddi biçimde endişelendirdi Kremlin, kendi suçlarını başkalarına yüklemek için yerel görevlileri kurban etti.Abaza Parti Komitesinin Birinci Sekreteri Sibba görevinden atıldı. Sözüm ona milliyetçiliğin kalıntılarına karşı mücadele edilmesi gerek agint açıklayan Sovyet basını, bunun çeşitli düzeydeki örgütlerin şimdiki en önemli görevlerinden olduğunu bildirdi. Bütün bunlar Sovyet makamlarının Rus olmayan milliyetlerin direnişine karşı baskıyı yoğunlaştırmakta olduğunu göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Brejnev ve hempalarının, çeşitli milliyetlerden Sovyet halkı arasındaki dostluk işbirliği ve uyumun gelişmekte olduğu yolundaki iddialarının milli çelişmeyi gözlerden gizlemek için uydurulmuş bir yalan olduğunu da kanıtlıyor. 


hafta 
Doğu Almanya'ya yapması gereken gezi iptal edildi. Ljubicic, Doğu Berlin'den sonra da Hollan- 


Alman "Die Welt" yazetesinin Belgrad 'daki. 
muhabiri, gezinin iptal nedenlerini özetle şöyle açıkladı : Sovyetler Birliği'nin 20 gün önce Bulgaristan'a yeni birlikler göndermesi Yugoslav hü kümetini rahatsız etmiştir. Bulgaristan -Y ugosla v- ya sınırında yığınak ya- 

“pan Rus askeri birlikleri - 


nin amacı Romanya ve Yugoslavya'ya meydan okumaktır. 


Hatırlanacağı üzere özellikle Çin Halk Cumhu riyetinin ihtar harekatı konusunda Belgrad'ın Sovyet tezlerini benimsememesi Kremlin yönetiminin tepkisini çekmişti. 


İsveç'te Rus ve Arnavutluk yanlıları, devrimci kitabevlerini tahrip etti 
ABDULLAH GÜRGÜN 


STOCKHOLM'DEN bildiriyor 


Çin Halk Cumhuriyeti" 
nin Güneydoğu Asya'da Sovyet yayılmasına ağır bir darbe indiren cezalan dırma harekatının başla masıyla, İsveç'teki Mos kova ve Tiran yanlısı gruplar devrimcilere karşı yoğun bir saldırıya geçti 

Saldırılarında esas o larak İsveç Komünist Par tisini (SKP) hedef alan revizyonist ve maceracı gruplar. İsveç'in altı ken tinde bulunan "Oktober" Kitabevlerini tahrip etti 

Kitabevlerinin camlarını kıran saldırganlar du varlara "Çin ve ABD, Vietnam'dan defol!", "SKP katıl Çin'in ajanıdır!" 
şeklinde sloganlar yazdı. 

Göteborg'taki saldırıların, Arnavutluk tezlerini savunan "KPML (R)" 

Marksist-Leninist Komünist Partisi (Devrimci)-- adlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. 

Marksizm-Leninizm 
Mao Zedung Düşüncesini savunan İsveç Komünist Partisi (SKP), devrimci Kitabevlerine düzenlenen saldırıların, Kremlin'den kaynaklandığını bildiren bir açıklama yayınladı. 
Açıklamada, "Çin'in cezalandırma (o harekatının hedefini bulduğu İsveç' teki revizyonistlerin tutumundan da anlaşılmaktadır" denildi. 


de "uygun bir şekilde cezalandırılacakları" ileri sürüldü. Aynı yazı Çin birliklerinin denetim altında tuttuğu bölgelerin Çin için mezar olduğu" iddia edildi. "Nhan Dan" gazetesi, Vietnam silahlı kuvvetleri ve dünya kamuoyunun tepkisi sayesinde Çin'in geri çekilmek zorunda kaldığını öne sürdü. 


Homeyni, Kürtlere özerklik vermeyi doğru bulmadı 


©BENI SADR, “ÖZERKLİK, KÜRTLERİ VE AZERİLERİ SÜPER DEVLETLERİN KUCAĞINA İTER” DEDİ 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Homeyni, Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere özerklik verilmesi yolundaki talepleri reddetti. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Homeyni'nin yakın danışmanlarından Beni Sadr, ne Azerbaycan'ın ne de Kürtlerin yaşadıkları bölgelerin kendi kendilerine yetecek bir ekonomiye sahip olmadık- 


larını, özerk olmaları halinde ya Rusya'nın ya da ABD'nin kucağına 


düşecekelerini, böyle olmaktansa İran içinde yer almalarının daha doğru olacağını söyledi 

Beni Sadr, "ekonomik bakımdan zayıf olan bu bölgelere özerklik verilmesi ülkenin parçalanması demektir. Kim bunun tersini iddia ediyor- sa, Kürtleri ve Azerileri aldatıyor demektir" dedi 


PETROL 
KONSORSİYUMU 
LAVEDİLDİ 


iran Ulusal Petrol Şirketinin bir sözcüsü, yabancı petrol şirketleri 


İsveçli ünlü tenisçi Björn Borg 


konsorsiyurmunun lağvedildiğini açıkladı. 
Sözcü konsorsiyuma 


dahil yabancı şirketlerin bundan böyle İran Ulusal Petrol Şirketi ile tek tek anlaşmalar imzalayabileceklerini söyledi. 

Şirket Başkanı Hasan Nazih de yaptığı bir açıklamada, "istedikleri miktarda petrolü istedikleri fiyata satın alabileceklerini sanan ülkeleraldanıyorlar, bilsinler ki o günler artık çok geride kaldı" dedi. 

Hasan Nazih ilk günkü petrol satışından elde edilen 30 milyon dolarlık gelirin işçi fonuna aktarıldığını da sözlerine ek- 


ledi. HOMEYNİ 
YENİ PARTİYE KARŞI 


Ayetullah Homeyni' 
nin, Musaddık'ın oğlu tarafından Ahledabad kentinde kurulan "'Demokratik Cephe"ye şiddetle karşı çıktığı, Kum kentinden yaptığı açıklamada, Demokratik Cumhuriyet için oy kullanma- nın "günah" olduğunu söylediği bildirildi. 

Bu arada Kum kentinde bir açık hava toplantısında konuşan Ayetullah Homeyni İran ka- 


Kızıl Tugaylar, İsveçli tenisçi Björn Borg'u ölümle tehdit etti 


STOCKHOLM (ÖZEL) 


İsveçli tenis yıldızı Björn Borg Perşembe gününden beri Stockholm'de polis tarafından sıkı bir şekilde korunmaya başlandı. Dünyaca tanınmış bir tenisci olan Borg için sıkı güvenlik tedbirinin alınmasına yolaçan olay; İsveç Haberler Ajansı TT'ye “Kızıl Tugaylar'' imzasıyla gönderilen bir ölüm tehdidi mektubu 


oldu. 


Postaya Stockholm'den verilen yazıya göre Borg'un "ölüme mahkum olduğu" belirtiliyor. Mektubun içinde ayrıca geçen yıl İsrail'de tatil yaparken Borg'un İsrail üniforması içinde çekilmiş bir de fotoğrafı var. - 

İsveç polisi tarafından çok ciddiye alınan bu ölüm tehdidine rağmen, Björn Borg Münih, Göteborg ve Viyana'da yapacağı turneye hazırlanıyordu 


Seçim 23 Mayısta yapılacak 


ALMAN MUHALEFET PARTİLERİNİN DEVLET BAŞKANI ADAYI: KARL CARSTENS 


BONN (ÖZEL) 


Federal Almanya'da 
muhalefet partileri, 23 
Mayısta .yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri için Federal Meclis Başkanı Karl Carstens'i aday seçtiler 

Karl Carstens, Hıristi- 


yan Sosyal Birliği (CSU) Partisinin 112 kişilik seçici kurulundan 104 oy, Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Partisinin 419 
kişilik seçici kurulundan da 417 oyaldı. 


Federal Aimanya Dev let Başkanı Walter Schell’ 


in görev süresi 30 Haziran'datamamlanıyor 

Schell, dün yaptığı bir açıklamada yeni devlet başkanlığı için yapılacak olan seçimlere adaylığını koymayacağını bildirdi. 

Batı Almanya'da Devlet başkanını Federal meclis seçiyor. 


dınının erkeklerle aynı haklara sahip olacağını söyledi. 

Binlerce çarşaflı kadı- nın katıldığı toplantıda, Homeyni, erkeklerin savunması..: alınmayan bir kadını boşayamayacakları gibi, kadınların da belli koşullar altında kocala rından boşanma hakkın: sahip olacaklarını açıkla dı. 


KARMA OKULLAR 
KAPATILIYOR 


İran Milli Eğitim Bakanlığı, kızların ve erkeklerin bir arada öğrenim gördüğü karma okulların kapatılacağını açıkladı. 

Bakan, kızların ve erkeklerin bundan böyle ayrı okullarda öğrenim göreceklerini sövledi. 


Tudeh "Birleşik Halk Cephesi"' kurulması çağısında bulundu. İran "Komünist" Partisi yönetimi bir açıklama yaparak, "bütün büyük devrimci fraksiyonlardan oluşan bir birleşik halk cephesi" kurulması çağrısında bulundu 

Pariste yapılan açıklamada Tudeh Merkez Komitesinin Doğu Berlin'de yaptığı toplantının tamamlandığı ve komite- nin "Homeyni, Tudeh ve diğer devrimci güçler- den oluşan bir cephe" kurmak istediği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca birinci sekreterliğe Riya Nuri'nin atandığı da kaydedildi 


Belçika ML 
Komünist Partisi 
3. Kongresini 


yaptı 


BRÜKSEL (ÖZEL) 
Belçika oMarksist-Leninist Komünist Partisinin (PCMLB) haftalık yayın organı "La Voix Communiste" (Komünist Ses) dergisi, sonsayısında Parti 
3. Kongresinin Şubat ayı sonunda başarıyla toplandığını açıkladı. 

PCMLB 3. kongresi aynı zamanda Partinin, Lutte Communiste (ML) Komünist Mücadele (ML) grubuyla örgütsel birliğinin kongresi oldu. 

3 gün süren Kongre 
boyunca, devrimcilerin birliği, Belçika'da ve dünyada siyasi durum, Parti - nin görevleri , Partinin örgütsel inşası ve proletarya enternasyonalizmi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. 

Kongre geçtiğimiz yıl 
77 yaşında ölen Parti 
Merkez komitesi siyasi büro üyesi Xavier. Relecom (Kısaviye Rölekon) 
ve bütün devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. 

Daha sonra, PCMLB 
Birinci Sekreteri Fernand Leferbvre Merkez Komitesinin faaliyet raporunu okudu. 

Yapılan tartışmalar- dan sonra, uluslararası siyasi durum hakkında önerilen karar tasarıları degerlendirildi. Sovyetler Birliği'nin hegemonyacıuk mücadelesinde tehlikeli adımlar attığını kaydeden Kongre bildirisi, savaşa karşı mücadelenin de önemine dikkat çekti. 

Kamboçya Komünist 
Partisi Başkanı Pol Pot önderliğinde sürdürülen direnme savaşını sonuna kadar desteklediğini açıklayan Kongre bildirisi Sosyalist Çin'in Vietnam saldırganlanna hak ettiği cezayı verdiğini belirtiyor. 

Bildirinin uluslararası durumla ilgili son bölümünde de Avrupa'nın birliğinin iki süper devlete karşı mücadele açısından Onemli bir olgu olduğu kaydediliyor. 

Belçika'da yarım milyonu aşkın işsizin bulunduğunu belirten PCMLB 
3. kongre bildirisi devrimclerin işçi sınıfı içindeki çalışmalarına daha da fazla önem vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. 

Kongrenin son gününde yapılan seçimler- den sonra Partinin yeni Merkez Komitesi ve Siyasi Büro Üyeleri belli oldu. 
Parti genel sekreteri yaptığı kapanış ` konuşmasında "PCMLBhin 3. 
kongresi birlik ve zafer kongresi olmuştur" dedi. 


ları n ünyası 


Güney 
Yemen saldırısı ve 


sonrası Reha Akbay 

"Kan boşa akiyor. Arap dünyasının kurtuluşu için birbirine omuz vermesi gereken insanlar karşı karşıya gelmişler, birbirlerine silah çekiyorlar" 

Bu sözler, Kuzey-Güney Yemen çatışması konusunda görüşünü açıklayan bir Arap Dışişleri Bakanına ait. Ve 10'u aşkın Arap Bakanını bir araya getiren Arap Birliği toplantısı- nın genel eğilimi de bu doğrultuda, 

Bir çok bakanın üç aşağı beş yukarı aynı sözcüklerle dile getirdikleri bu gerçek, Sovyetler Birliği'ni bir kez daha sanık, sandalyesine oturtuyor: Çünkü, dünyanın pek çok yerindeki kışkırtma ve kundakçılığın ardında olduğu gibi, Kızıldeniz girişindeki yangında da onun eli var. 

Güney Yemen'deki yönetim, Moskova'nın desteğiyle işbaşına geldiği günden bu yana gözünü komşusunun topraklarına dikmiş. Hatta, Muhammed İsmail kliği Kuzey Yemen Devlet Başkanını bir suikast sonucu öldürdügünde, daha yönetime bile gelmemişti. O günden bu yana da sürekli olarak Kuzev Yemen içlerinde komplocu faaliyet yürüttü, * sınır çatışmaları çıkarttı, vs. Ama ta Sana yakınlarına kadar yanaştıkları son askeri saldırı, bu saydığımız provokasyonların hepsinden daha pervasızca olanıydı, Moskova'nın kışkırtma ve direktifleriyle, Güney Yemen yönetimi, bu kez Kuzey'i topyekün fethe kalkışmıştı. 

Moskova yanlısı yöneticiler, daha başkaları işe karışamadan komşularının "işlerini bitirmeyi"' hesaplıyorlardı. 

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Saldırıya uğrayan Kuzey Yemen Arap Birliği'ni olaganüstü toplantıya çağırdı. Arap ülkeler” çatışmaları durdurmada kararlı tutumları i-arşısında, Güney Yemenli yöneticiler işi pişkinliğe vurdular ve sanki kendileri de bu toplantıdan yanaymış gibi göründüler. 

Arap Birliği, hemen hemen bütün Arap ülkelerinin katılmasıyla toplandı. İki gün boyunca kürsüye, iki ülke arasındaki çatışmayı kınayan her konuşma Güney Yemen'in ve dolayısıyla Moskova'nın saldırgan faa. 'etleri- ne ket vurdu. Pek çok Arap ülkesinin çatışmaların hemen durdurulması, “Üçüncü . 
Ülkelerini. . müdahalesi olmaksızın" birlik ve istikrarın sağlanması için çaba harcamaları, Rusya'nın hiç mi hiç hoşuna gitmeyen şeylerdi. 

Ve sonunda Arap Birliği, çatışmaların hemen sona erdirilmesi, askerlerin on gün içinde geri çekiimesi ve barışçı çözüm görüşmelerine başlanması yolunda bir karar tasarısını onayladı. 

Güney Yemen, kendisinin de "evet" demek zorunda kaldığı bu karara uyacak mıdır? 
Ateş kesin ilanına rağmen sürdürdüğü saldırılar, Moskova'nın hak hukuk tanımayan saldırganlığı, bu konuda fazla iyimser olunamayacağını daha şimdiden gösteriyor. Ama bütün bunlara rağmen, Arap ülkelerinin meseleye sarılmaları ve sonuçta Güney Yemen'e “dur diyen bir. kararın benimsenmesi bile, Rusya'nın hesaplarını bir kere daha açığa düşürmüş, birlik ve direnmeden yana gelişmeyi hızlandırmıştır. 

Güney Yemen'in komşusunun topraklarında giriştiği saldırı, nasıl bölge ve dünya barışını tehlikeye sokan bir olgu olarak değerlendirilmek gerekirse, buna karşılık, Arap Birliği kararı barışa ve hegemonyacılığa karşı mücadeleye hizmet eden bir adım olmuştur. 

Rusya açısından, "tarihin acı bir cilvesi"' olarak nitelendirilebilecek bir başka olay da şudur: Brejnev'in bir zamanlar "'çantada keklik"' gördüğü Irak, daha düne kadar pek çok dediğini yaptırdığı Suriye, bugün, Moskova'nın bu bölücü ve yıkıcı girişiminin önüne dikildiler, Güney Yemen'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar, bu iki Arap ülkesinin ısrarlı çabaları sonucunda duruldu. Arap Birliği toplantısında meselelerin barışçı yollardan çözümü için bu iki ülke yoğun çaba harcadılar. 
Eh, şimdi bütün bunlardan sonra, Brejnev hiddetlenmesin de ne yapsın? 


5 kıtadan 


KISA HABERLER 


ETYOPYA 
Mengistu'nun birlikleri yeniden Eritre'ye saldırdı 


Adis Ababa birlikleri yeniden Eritre halkına saldır- 


dı 

Eritre Halk Kurtuluş Cephesinin Roma'daki temsilcisi Amdemicael Kahsai, bir basın toplantısı düzenleyerek Etyopya birliklerinin Mart ayı başında Eritre halkına karşı yeni bir saldırıya geçtiğini açıkladı. 

Cephe temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, Etyopya'da “en az 2 bin Sovyet askeri" bu son saldırı harekatına fiilen katıldı. Kahsai, Etyopya'da bulunan Kübalı askerlerin çalışmalara katılmadığını, ancak saldırgan Etyopya birliklerini eğittiğini bildirdi 


Prens Suvana Fuma aydınları 


ülkeye hizmet etmeye çağırdı 

Vientian radyosu, 5 Mart günü eski Başbakan ve hükümet danışmanı Prens Suvana Fuma'nın bir mesajını yayınladı. 

Prensin 16 Şubat günü yapılan bir törendeki konuşmasını ilk defa kamuoyuna açıklayan radyo, bu tören ile Pathet-Lao örgütünün bundan böyle Laos' un İnşasi İçin Milli Cephe adı altında faaliyet göstereceğini açıkladı. 

, Prens Suvana Fuma, bütün aydınların ülkelerine hizmet etmeleri gerektiğini belirttikten sonra, Laos' un bugün içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumun zaafları olduğunu söyledi. 

Hatırlanacağı üzere, Laos'un Vietnam birlikleri tarafından denetim altına alınmasından sonra binlerce İnsan ülkesinden ayrılmıştı. Göçmenlerin arasında en çok da aydınlar bulunuyordu. 


FRANSA 
De Gaullecü RPR Partisi içinde kargaşalık yoğunlaşu 


“Cumhuriyet İçin Birlik" (RPR) Partisinin Başkanı Jacques Chirac'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağının açıklanmasından sonra Parti içinde büyük bir kargaşalık başladı RPR'nin Siyasi Sekreteri Yves Guena dün yaptığı bir açıklamada Partiden istifa ettiğini açıkladı. 
,, Aynı zamanda Paris Belediye Başkanı olan Chirac, iki gün önce yaptığı bir açıklamada hükümeti ağır bir dille eleştirmiş ve iktidar ortakları arasındaki gerginliği yoğunlaştırmıştı. 


8 Mart 1979 


Kaanlar omuzlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 


EMEKÇİ KADINLARIMIZ... 


8 Mart 1908 yılında New York caddelerini 
Amerika dokuma sanayinin on binlerce kadın işçisi doldurmuştu, Kadın işçiler kararlı bir kitle halinde haykırıyorlardı: Üzerlerindeki insanlik dışı baskılar son bulmalıydı. Yaşama şartları değişmeliydi. 10 saatlik iş günü kabul edil: meliydi, Sanayide çocuk işçilerin emeğinin insafsızed sömürülmesine son verilmeliydi. Kadınlarada oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı tanıtmalıydı. ` 

Dokuma kolundaki kadm işçilerin New York caddelerindeki yürüyüşü sürerken, polis göstericilerin üzerine acımasızca ateş açtı. Yüzlerce kadın işçi polis kurşunlarıyla yaralandı. 
Ama Amerikalı kadın işçilerin bu büyük mücadelesi bütün dünyada yankılandı. Mücadelenin gücünden korkan Amerikan burjuvazisi kadın 


işçilerin isteklerinin birçoğunu kabul etmek zo- 


runda kaldı. 
İşte bu olaydan iki yıl sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Klara Zetkin'in önderli- 


Zinde toplanan Uluslararası Kadın Emekçiler Konferansında her yıl 8 Martın Dünya Emekçi 


© sömürü 
- hem emekçi 


Kadınlar Günü olarak kutlanması tarık dı. Karar Klara Zetkin'in önerisiyle alındı. 

Oy birliğiyle alınan karardan sonra Konferans bir bildiri yayınlayarak, bütün dünyaya 8 
Mart'm "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" oldu-Euu da ildi k a i 


keklerle eşit“ sosyal: haklara sahip ları açıklandı. Kongrenin bildirisinde Kadınların gerçek -kurtuluşunun pro wn önderliğinde devrimle gerçekleşeceği de ilan edildi. 

O günden beri her 8 Mart milyonlarca emekçi kadınm eşitsizliğe, zulme ve sömürüye karşı mücadelede birleştiği bir gün oldu. Bugün 8 
Mart aynı zamanda Asya'nın, Afrika'nın, Latın Amerika'nın ve bütün dünyanın emekçi kadınlarınm hegemonyacılığa ve özellikle Sovyet sosyal-emperyalizminin kışkırttığı yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı birleştikleri bir gündür. 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü yurdumuzun çilekeş emekçi kadınlarına da kutlu olsun! 


IŞÇİ SERVİSİ 


Türkiye'de kadın emeğinin sanayiye katılması 1908'lerden itibaren hızlandı 


-]- 


Ülkemizde kadın emeği sanayiye gıda ve tekstil sanayinin oluşmaya başlamasıyla girmiştir. 

Bu gelişmenin 
1908 yılından sonra arttığını ve kadın emeğinin daha çok sayıda sanayiye katıldığını görüyoruz. Bunda, Osmanlı Devletinin girdiği savaşlar yüzünden erkek işçilerin sanayide belirli emek ihtiyacını karşılayamamalarının etkisi büyüktür. Ayrıca Rum, Ermeni gibi azınlık ka- 


p 


Klara Zetkin ve 
Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü 


Alman işçi sınıfınm kadın önderlerinden 
Klara Zetkin, seçkin bir devrimci olmasının yanı sıra emekçi kadın hareketinin de önde gelen adlarından biridir. Klara Zetkin kadın emekçilerin sorunlarıyla ilgili çeşitli kitaplar yazmış ve dünya kadın emekçiler hareketinin örgütlenmesinde önemli sorumluluklar yüklenmiştir. 


dınların Balkan Savaşı nedeniyle fabrika işçiliğinden uzaklaşmaları da bu gelişmeyi hızlandırmıştır. 


1900'lerin başında tütün rejilerinde, dokuma atölyelerinde, küçük deri ve konserve fabrikalarında tezgah başına giden birkaç bin kadın işçi, bugün tarımda ve büro işlerinde çalışanlarla birlikte bir milyonu aşan bir kadın emekçiler ordusu haline gelmiştir. 


N 


70 yıl önce başlayan mücadele! 


Klara Zetkin, büyük bir çabayla dünyaya kadın hareketini yaydı, Bütün ulusların emekçi kadınlarını birleştirmek için savaştı. Uluslararası kadın kongreleri düzenlenmesimd- çaba harcadı, Dünyan... her yanın- daki ezilen kadın emekçilerin sesini duyurmak için mücadele etti. 


1910 yılında Dani- 


SANAYİDEKİ KADIN İŞÇİLERİN YARISI 
ÜÇ BÜYÜK İLDE 


Batı'da 1945'lerden sonra ikinci büyük savaşın yarattığı koşulların zorlamasıyla bazı ağır sanayi dallarına dahi yerleştirilen kadın işçiler, bizim ülkemizde özellikle tekstil ve gıda sanayinde çalışmaktadır lar. Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre, bu iki dalda kadın işçilerin oranı yüzde 30'u geç- 


marka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen uluslararası Kadın Emekçiler Konferansında 
8 Martın Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü olmasını öneren de Klara Zetkin' di. Klara Zetkin'in önerisi bu konferansta oybirliğiyle kabul edilerek 
8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü her yıl bütün dünyada kutlanmaya başlandı. 


"EE eme m mam see yem em a e 


mektedir. Ancak bütün sanayi dalları gözönüne alındığında kadın işçilerin oranı yüzde 10 dolayında bir sayıya ulaşa- 


bilmektedir. 
Kadın işçilerin sanayide erkek işçilerden 


çok az sayıda yer almaları, temelde Türkiye' nin ekonomik yapısına bağlı bir sorundur. Diğer bir etken de toplumumuzun değer yargıları ve feodal anlayışlarıdır. Gerçi kadını eve hapseden, onun değerini sadece analığı ve ev hizmetleriyle ölçen zihniyet, ekonomik nedenlerin itmesiyle kadının fabrika işçiliğine geçişini önleyememektedir. Ama, emperyalizme bağımlı geri bir sanayiye sahip olan ülkemizde işsizliğin yüksek boyutlarda bulunması, bu gelişmeyi olumsuz yönden etkilemektedir. 

Bugün kadın işçilerimiz daha çok üç büyük kentte yoğun olarak sanayiye katılmaktadırlar, a de yoğunlaştığı İstanbul, İzmir ve Adana gibi illerde gıda ve tekstil fabrikalarında çalışan kadın işçilerin sayısı toplam kadın işçilerin yarısına ulaşmaktadır. 

DAYANILMAZ İŞ 

KOŞULLARI 

Öte yandan sanayideki kadın işçilerimizin kendilerine özgü sorun- 


ları, işçi sınıfının temel ekonomik ve demokratik talepleriyle 


birlikte önemli boyutlara erişmiştir. Kadın işçilerimiz çocuk işçilerle beraber ağır bir sömürü çemberinde, çok kötü ve sağlıksız iş koşullarında çalışmaktadırlar. Düşük ücretler, (o sigortasızlık, meslek hastalıkları, iş kazaları, hakaret, angar- ya ve kadın olmaların- dan dolayı uğradıkları çeşitli baskılar, kadın işçilerin üstüne ağırlaşarak çökmekte ve çauşma koşulları onlar için dayanılmaz bir hal almaktadır. 

KADIN TARIM 

İŞÇİLERİ 

Ülkemizde fabrikalarda ve atölyelerde çâlışan kadın işçilerin yanında, kentlerdeki parçacılar, ogündelikçiler, hizmetçiler, tezgahtar kadınlar ve çocuk bakıcıları da ölçüsüz bir sömürü çarkının içindedirler. Ayrıca öğretmen, sekreter, memure, hemşire ve ebe gibi meslek gruplarıyla büro emekçisi kadınlarımız da çeşitli sorunlarla karşı karşıyadırlar. 

Sayıları yarım milyona ulaşan mevsimlik tarım işçisi kadınlarımız ise, Ortaçağ köleliği şartlarında çalışmaktadırlar. Diğer emekçi kadınların altında ezildiği baskı ve sömürünün yanı sıra dayıbaşılık ve ağa zulmü tarım işçisi kadın emekçilerimizin belini bir kat daha fazla bükmektedir. 

İşte bu yazı dizimiz- 


de, çizdiğimiz tablo çerçevesinde kadın emekçilerimizin belli 


başlı sorunlarını ele alacağız. 


Tarihimizden... 


Cibali Tekel işçisi Baniye Aklık: ` 


"Manikürlü değil, sertleşmiş ellerimizi size uzatıyoruz?!” 


Yıl 1946. Aylardan Ağustos. İstanbul'da Tekel İşçileri Sendikasının kuruluşu ilan ediliyor. 
Türkiye'de uzun yıllar baskı altında tutulan sendikal faaliyetler, nisbi bir özgürlük orlamının geldiği 1946'lardan itibaren yeniden canlan maya başlıyor. Milli Şef yönetiminin baskılarına rağmen işçi sınıfı ekonomik örgütlerini kur maya başlıyor. İşle ilk kurulan sendikalardan biri de İstanbul Tekel İşçileri Sendikası 

Sendikanın. kuruluşu sırasında kadın işçiler de canla başla çalışıyorlar. Bu yürekli kadın iş çilerin temsilcilerinden biri Baniye Aklık adlı Cibali Tekel işçisi. Tekel İşçileri Sendikasının açılış töreninde şöyle konuşuyor 


“Kadın ve erkek işçi arkadaşlarım. 

Bugün dertlerimizi dökmek, acılarımızı dindirmek için iştirak ettiğimiz bu toplantıda kadın işçiler namına büyük bir heyecan duymaktayım. Bize bu imkanı veren arkadaşları candan ve gönülden selamlarız. 

Biz bu memleketin kadınlığını temsil eden en hakiki kamilleriz. İşçi kadın memlekette temel taştır. Memleketin refahı onun varlığı ile ölçülür. Eğer saadete kavuşmaz. açlık ve yoksulluk arasında çırpınırsak, sütsüz kalan çocuklarımız, çehresi solan kardeşlerimiz memleketin varlığında tedavi edilemeyen yaralar açar. 

Arkadaşlar, 

Kadını hakir görenler, onun harikalar yaratacağına inanmayanlar. onu kafes arkasında, çarşaf altında saklayanlar artık maziye karışmıştır. Bizim varlığımız bu mürteci fikirlerin sönmesine bir delildir. 

Manikürlü değil, sertleşmiş ellerimizi size uzatıyoruz. Bu uzanan eller yaşama . şartlarımızı düzeltmeye kalkan kahraman arkadaşlara en samimi birer itimat vesikasıdır. Bir olan davamızda yan yana yürüyecek. yerlere sürünen halk hayatımızı beraberce ele alacağız 

Yaşasın Türk İşçi Sendikaları! 

Yaşasın davamızın kahramanları!” 


——— ğü 
Cibali tütün işçisi 
Bayan Hayriye Sonsoy: 


Kadınlığın en şerefli 

mevkii, işçi ve köylü 

kitlelerinin arasında inkilapçı sınıfıdır! 


İstanbul Tekel İşçileri. Sendikasının açılış toplantısında Cibali tütün işçisi bayan Hayriye Sonsoy'da şöyle konuşmuştu: 


“Işçi arkadaşlarım, 

Günden güne büyüyen bu azimkar ve çalışkan kütlenin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. 

Kadınlığın en şerefli mevkii, işçi ve yoksul kütlelerin arasında inkilapçı sınıfıdır. Biz teşkilat haline giren bu kütlenin yanı başında yer a- 
.lacağız. 

Yoksul ve aç kadınlığın mukaddes ve en zaruri yaşama hakkını koparıncaya kadar bu haktan ayrılmayacağız. Bize şuur veren, bizim şimdiye kadar çiğnenen haklarımızı kurtarma- yı müjdeleyen sendika, bizim en iyi, en samimi yuvamızdır. Biz orada rutubetli evlerimizin ve karanlık yuvalarımızın meşalesini görüyoruz. 
Sendikanın haricinde bir kadın işçi kalmak bizler için ar olacaktır. Toplu olarak sendikalarımıza yazılalım, onları kuvvetlendirelim 

Yaşasın işçi kadınlar. 

Yaşasın kadın ve erkek işçilerin hakkını koruyan sendikalar! 

Yaşasın bize bugünü yaşatan Tekel Sendikası! 

Yaşasın bütün Türkiye Sendikaları!" 


AP'li sendikalar 
Tunç'u 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP'li 19 sendikanın bir süre önce toplanarak “Türk-İş'te yol ayrımına gelindiğini, _ Türk-İş'in çağdaş, demokratik bir çizgiye kavuşması için ortak tavır alacaklarını" açıklamaları üzerine Türk- 


Auer işçileri MESS Grevi içinde Maden-i rak topluca bu sendikadan istifa etmişlerdi 


sırasındu gösteriyor. 


İş içinde başlayan tartışma kızışıyor. 

CHP'li sendikacılar bu hareketin Türk-İş'in büüğü yönelmediği- ni, konfederasyonun bünyesini "taze bir kana” kavuşturmak amacına yöneldiğini belirtirken “AP' li sendikacılar bu hareke- 


işçi-sendika— 
CHP 19 sendikanın ortak 
| tutumunu AP sendikacılar 
hedefalıyor “bölücülük” olarak niteliyor 


© * Eğer amaç gerçekten Türk-İş" i canlılığa kavuşturmaksa bu, gruplara bölünerek değil, birliği savunarak sağlanır” 


ti “bölücülük, yaklaşan genel kurul için gözdağı" vermek şeklinde değerlendiriyorlar. 

CHP'li 19 sendikanın tavırlarını açıklamaların- dan sonra AP'li sendikalar adına konuşan bir 


sendika yetkilisi şunları söyledi: 


ş yöneticilerinin ihanetlerine tepki ola-Resim Auer işçilerini MESS grevi 


Sendika vönetimine, sahte solcuların gelmesi üzerine 


Aver işcilerinin tümü, 


Otometal-İs'ten istifa etti 


© Hakkı Öztürk, Auer işçilerini Devrimci Maden-İş saflarında birleşmeye çağırdı 


İSTANBUL (ÖZEL) Topkapı'da kurulu 
Auer Fabrikasında çalışan 600 civarında işçinin tümü, üyesi oldukları Otometal-İş Sendikasından istifa ettiler. Henüz yeni bir sendikaya üye olmayan işçiler arasında Devrimci Maden-İş'e katılma eğiliminin güçlendiği bildiriliyor. 

Öğrenildiğine göre, Auer işçilerinin istifasına, Otometal-İş Sendikasının geçtiğimiz Pazar günü yapılan Genel Kurulunda meydana gelen yönetim değişikliği yol açtı. İstanbul'da yapılan Genel Kurulda mevcut yönetime muhalefet eden Kurtuluş ve TİKKO grubu yanlıları, sendikanın yönetimini ele geçirdi. 

Auer'den 60 kadar işçinin katıldığı Otometal-İş Genel Kurulu sonunda meydana gelen yönetim değişikliği üzerine, Pazartesi sabahı işçiler fabrikaya noter getirerek topluca sendikadan istifa ettiler. İşçiler ayrıca, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemek için de kendi aralarından bir komite seçtiler. 

Öte yandan işçiler arasında yeni sendika konusunda şimdilik 3 ihtimalin tartışıldığı öğrenildi. Bağımsız bir işyeri sendikasının kurulması, Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikasına geçilmesi ve Devrimci Maden-İş Sendikasına üye olunması ihtimalleri üzerinde durulduğu bildiriliyor. 

İşyeri sendikasının güçsüz olacağından ötürü işçiler tarafından pek desteklenmediği belirtiliyor. 

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikasının yönetiminde faşistler bulunması nedeniyle, bu sendikaya geçme ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor. 
İşçilerin, 2 yıl önce istifa ettikleri Maden-İş'i kasdederek, "Biz sosyal-faşist bir sendikadan, faşist bir sendikanın yönetimi altına girmek için istifa etmedik" dedikleri söyleniyor. 

DEVRİMCİ 
MADEN-İŞ'İN ÇAĞRISI 

Devrimci Maden-İş 
Genel Sekreteri Hakkı Öztürk, Auer işçilerine bir çağrı yaparak, hangi görüşte olursa olsun bütün işçilere sendikaları- nın kapısının açık olduğunu belirtti. 

Açıklamasında, Devrimci Maden-İş'in Ereğli Demir Çelik Fabrikasında Çalışan 8 bin işçinin Maden-iş'e karşı mücadelesi içinde doğduğunu belirten Hakkı Öztürk, "Maden-İş'e karşı mücadele veren 2 bin Demir Döküm işçisi geçen yıl sonunda saflarımızæ katıldı. Geçtiğimiz ay ise Çobançeşme Demir Döküm işçileri saflarımızda ör- 


gütlendiler. İki yıl önce MESS grevleri sırasında Maden-İş'in grev kırıcı yöneticilerine başkaldırarak sendikadan istifa eden Auer'in yiğit işçileri- 


ni bugün aramızda görmekten sevinç duyacağız. Bütün Auer işçilerini Devrimci Maden-İş saflarında birleşmeye çağırıyorum" dedi. 


“Bu 19 sendika Türk- 
İş'i yeni bir bünyeye kavuşturma iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Eğer amaç gerçekten Türk-İş'i bir canlıığa kavuşturmaksa bu, gruplara bölünerek değil birleşerek, Türk-İş' in birliğini savunarak sağlanır. Ama başka amaçları varsa şimdiden gözdağı vererek yönetimi kapmak istiyorlarsa buna müsamaha etmeyeceğiz ve Türk-İş'i kaptırmayacağız” 

Aynı yetkili 19 sendikanın yaptıkları açıklamada bugünkü yönetimi eleştirmelerine ilişkin bir soruya verdiği cevapta ise şöyle dedi: 

“Eleştirdiklerini söyledikleri bugünkü Türk-İş' in en üst yönetiminde kendi:erine yakın bir genel beşkan var. Hükümetleri ile Toplamsal Anlaşmayı diğer sorumlulara danışmadan imzalayan bu genel başkandır. Türk-İş'in bugüne kadarki çalışmalarından birinci derecede sorumlu kişi sayın Tunç'tur. Bu sendikaların eleştiriden amaçları yönetimi eleştirmekse önce kendileri gibi düşünen ve hareket eden kişileri eleştirmelidirler. 
Dolayısıyla kendi özeleştirilerini vermelidirler. 
Aksi halde çelişkiye düşerlər. Hem Türk-İş yönetiminin en üst düzeyindeki kişiyi savunmak, hem de yönetime karşı çıkmanın meyvalarını toplamak, ikisini bir arada yapmak bir kurnazlığın ifadesi değilse çelişkiden başka bir şey değildir." 


İşçi sağlığı ile ilgilenenlere duyurulur! 


Sütlüce Pik Döküm işçileri, toztoprak 


içinde çalışıyor 


“Tükürsek, çamur çıkıyor?” 


Yusuf ÇELİK 


Burası Sütlüce'de Akın Pık Döküm Atölyesi İstanbul'daki, Haliç kıyısın- daki binlerce atölyeden birisi. . . 

Öğlen paydosuna çıkan işçilerle konuşuyoruz. İşyerindeki çalışma şartlarını soruyoruz. Aslında çalışma şartları yüzlerinden okunuyor. 

Ama onların söylediklerine kulak verince başka şeyleri de öğreniyoruz! 


Genç bir işçi konuşuyor 


“Sen bizim yüzümüzü görüyorsun. Ya içimizi?... İnanır mısın. Her tükürdüğümüzde içimizden yüz gram kara çamur geliyor. 
“Doktor mu? Bizim patron "sizin doktorunuz yoğurttur" diyor. Başka 


doktorumuz yok. 


“Sendikamız. sigortamız da yok!...' 


Küçük atölyedeki sağlık şartlarına yıllardır kimse eğilmez. Yetkililerin güzel demeçleri, parlak salonlarda verilen sağlık konferansları Haliç'in kıyısına 


kadar gelemedi henüz. 


Ama işçilerin içindeki sıcak muyor, soğumuyor. Bu şartlar 


ve mücadelesi ile düzelecek. 


Hiç kimse, hiç kimse bu 


böyle gidecek sanmasın. 


umut, toza toprağa çamura rağmen kayboldüzelecek! İşçilerin dayanışması, kardeşliği 


8 Mart 1979 


Mahkeme heyeti, Doğan Öz cinayeti sanığı İbrahim Çiftçi'ye olay yerinde olayın gelişimiyle ilgili tatbikat yaptırırken... 


Doğan Öz cinayeti sanığının avukatı, hakimi reddetti 


© Avukat Erdil, Türkiye hukukla yönetilir ilkesini savunan hakim albay Hamdi Sevinç'in görüşlerinin müvekkiline ters düştüğünü söyledi 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Savcısı yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi'nin duruşması Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde dün devam etti, Sanık avukatı Abdülkadir Erdil hakimi reddetti. Avukat Erdil, duruşma yargıcı hakim albay Hamdi oSevinç'i mâhkemeyi süratli sonuçlandırmak amacıy la tanıkları keşifte ve yüzleştirmede sanık aleyhine kolaylık sağlamakla 


suçladı. Avukat Erdil, mahkemeye verdiği dilekçesinin gerekçesinde şunları ileri sürdü: 


"Duruşma yargıcı Hakim Albay Hamdi Sevinç bir gazetede Türkiye hukukla yönetilir diye fikrini beyan etmiştir. Bu görüş müvekkilimin ilkelerine aykırıdır" dedi. 
Reddi hakim istemini görüşen sıkıyönetim mahkemesi, ''Duruşma sırasında savunmayı kısıtla - yıcı herhangi bir önlem alınmamıştır. Ulus adına gerçek delilleri yasalara uygun olarak değerlendirdim. Mahkememiz askeri yargıtayın denetimi altında basına, kamuoyuna açık duruşmalarını yapmıştır. b) Keşif kararı 

“çeğin anlaşılması için, arafların yerinde bulunmalarını sağlayacak özel hal ve önlemler alınarak uygulandı. c) Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan hukuki makaledeki fikirler şahsıma ait olmayıp 1961 anayasasına ait fikirlerdir. Anayasa ilkelerine uygundur. Atatürk ilkelerine bağlı ulusumuz sabırsızlık beklediği acil kararlara varmak isteyen bu »rarlara uygun davranış jinde bir yargıcın. 
Bu yüzden sanık vekilleri reddi hakim talebinin reddini isterim" 


Çiğli suikasti duruşmasında, 


tanıklar dinlendi 


© idamla yargılanan sanık İsmet Çetin, duruşmaya 


gelmedi 


İZMİR (ÖZEL) 

Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'e İzmir Çiğli Havaalanında düzenlenen ve Mehmet İsvan'ın yaralanmasıyla sonuçlanan suikast gi - miyle ilgili davanın dünkü duruşmasında şahit polis memurlarının dinlenmesine devam edildi. 
15'e yakın şahidin dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti silahın patlatılması sırasında Ecevit'in nerede olduğunu ve silah tevziatının nasıl yapıldığını tespit etmeye çalıştı. 

İdam isteğiyle yargılanan sanık polis memuru İsmet Çetin dünkü duruşmaya gelmedi 

Öte yandan İzmir Barosu avukatlarından Av. 
Burkay Kaynak İsmet Çetin'in savunmasını yapmak için duruşmada hazır bulundu. Burkay Kaynak İzmir'de ülkücülerin davalarını almakla tanınıyor.İsmet Cetin'i Burkay Kaynak ile birlikte eski Sıkıyönetim Savcılarından ve İzmir Barosu tarafından avukatlığı kabul edilmeyen Ali Rıza Hafızoğlu savunacak. 


CHP 


Bu istemi görüşmek üzere mahkeme heyet değiştirdi. 


Ibrahim Satır sanık İbrahim Çiftçi vekili Abdülkadir Erbil'in hakimi red talebi ve redde talep edilen duruşma Yargıcı Hakim Albay Hamdi Sevinç'in bu. talebin reddedilmesi istemini görüşen Hakim Albay Nurettin 


Manyas Gölü. 


1977 
göre yüzölçümü 122 kilometre kare 


Sayar Başkanlığındaki Ankara Sıkıyönetim Mah kemesi duruşmayı erteleme kararı aldı. 

Sanık avukatı Erbilen red gerekçesinde sözkonusu edilen7 Ocak 
1978 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin temini ve taleplerin karara bağlanması için duruşma bugün saat 09.00'da yapılacak. 


ölçümlerine 


yargılandı 


© Hakkında 35 dava bulunan sanatçı, ” davalardan yakınmıyorum, davalarım 


biterse ben de biterim” dedi 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Halk ozanı Aşık İhsani 12 yıl önce yazdığı bir şiirden dolayı dün İstanbul Toplu Basın Mahkemesinde yargılandı. 

Aşık İhsani'nin 1967 yılında yazdığı ve seçim konuşmalarında radyo- dan da okuduğu Kavga adlı şiiri, 
1977 yılında bir sendika dergisinde 
yayınlanması nedeniyle yargılanıyor. 
1977 yılında Kavga adlı şiiri Hür 
Cam-iş Sendikasının dergisinde yayınlayan dergi sorumlusu mahkeme ye gelmediği için İhsani iki yıldan beri mahkeme kapılarına taşınıyor 

Dün yapılan duruşmaya Hür 


12 yıl önce vaai şiirden dolayı 
h 


yargılanan Aşık İhsani dünkü duruşmasında 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Cam-İş sendikası dergisi sorumlusu Ahmet Feyzioğlu yine gelmediği için mahkeme başka bir tarihe ertelen- di 

İhsani konuyla ilgili olarak şunları söyledi 


“Iki yıldan beri bu dava için mahkeme kapılarına taşınıyorum. 
Davanın hızla yürüyerek bitirilmesini istiyorum. Çünkü benim Anadolu' 
nun çeşitli yerlerinde daha 34 
tane davam var, Ama ben hakkımdaki davaların çokluğundan yakınmıyorum, zira mahkemelerim biterse ben de biterim." 


öl insanları... 


71 Metin Toker: "IMF'nin 
Türkiye” den ne istediği 


açıklanmalıdır” 


"Hükümet, bizi her şeyden haberdar etmek mecburiyetindedir” 


ANKARA (AA) 


Kontenjan Senatörü 
Metin Toker Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarâfından cevaplandırılması o isteğiyle dün Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği bir soru önergesinde İMF' 
nin Türkiye'den ne istediğini sordu. Toker, "Hükümet bizi herşeyden haberdar etmek mecburiyetindedir. Bir açık rejimde yaşıyoruz" dedi. 


İMF'ye verilen niyet mektuplarının koşulları- nın da açıklanmasını isteyen Metin Toker, İMF' 
nin istekleri ile ilgili ola rak şu soruları yöneltti: 


"Bunlar yeni istekler veya koşullar mıdır? 
Yoksa Bakanın imzaladığı anlaşmada yerine getireceğini taahhüt ettiği bir takım hususların gerçekleştirilmemesinden 


doğan yükümlülükler midir?" 
İMF ile ilgili olarak 


hiç bir resmi açıklama- nın yapılmamasını eleştiren Senatör Toker, Para-Fonu'nun Tükkiye'ye yaptığı ödemelerin son sıralarda durduğuna dik- 


Manyas Gölü balıkçılarının öyküsü 


ortalama derinliği, bir metre. Gölden, yılda ortalama 300 ton sazan, 30 ton yayın, 10 ton turna, ve 25 ton kerevit çıkarılıyor. Göl çevresindeki 14 
yerleşim merkezinden 5'i balıkçılık dışı işlerle uğraşıyor. Göl çevresindeki Kocagöl, Bereketli, Gölkaya, Eski Sığırcı, Yeni Sığırcı, Ergili, Kızıska, Hamamlı ve Akçaova köylülerinin en büyük geçim kaynağı ise 
balıkçılık: Balıkçılıkla uğraşan bu 9 
köydeki 2138 hanede 10 bin 337 
müfus barınıyor. Köylerin toplam toprak varlığı 114 bin 840 dönüm Ailelerin yüzde 24'ünün hiç toprağı yok. Yüzde otuzunun ise 20 dönüme kadar toprağı var. Ayrıca köylülerin 
33 bin 200 dönüm toprağı yağışlı 
mevsimlerde su altında kalıyor. 


Ana,gece hep ağladı 

Bereketli'den Kocagöl'e doğru yüklü ağır bir bulut daha aktı. Rüzgar, yağmur yüklü bulutları kucak kucak Manyas Gölüne boşaltıyordu 

Ana, Gölü besleyen kanal köprüsünün üzerine çıktı, karanlıklara doğru bir daha bağırdı: 

"Hasan, Hasan!" 

Göl yankı vermedi, şimşek çaktı Gök gürledi. Gölün yüzü şavkıdı Ana, görme sınırını zorlayarak bulanık suları gözleriyle bir daha taradı. 
Göl, fokur fokur kaynıyordu. Gölün yüzü bulanıktı. 

“Köye haber gitti, Balıkçılar geldi. 
Teknelerin üzerindeki naylonları kaldırdılar. Motorları harekete geçirdiler. Gölün yüzü eli fenerli balıkçıdarla doldu. Bağırdılar : 

"Hasan!. Hasan!" 

Daha ötelere gidemedilei. Tekneler su aldı. Fenerler söndü. Geri döndüler.. 

Ana, gece hap ağladı. Işığı hiç söndürmedi. Komşular toplandı. Teselli ettiler : 

“Kalbini «akin tut bacı. Belki fazla 


2 MM 
ey 


Manyas Gölü tıpkı Bafa Gölü gibi göl ağalarının mülki yetindeydi. Bereketli köylüleri 1968 yılında bir kooperatif kurarak mücadeley' başlattılar, 


acılmış, fırtına kopunca da yakın köylerden birine sağınmıştır. Sabaha sağ salim çikar gelir insallah." dediler. Söylediklerine kendileri de inanmadı, Anata 

“Hasanım bir yerde durmazdı Yağmur demez gece demez çıkar gelirdi." dedi. Dizlerini dövdü sabaha kadar Arada bir daldı, kötü kötu ha yaller, düşler gördü 

Sabaha karşı yağmur durdu. Şim şekler sustu. Gök gürültüsü kesildi Gölün yüzü ağardı. Kabaran kanal suları yatağına döndü. Fırtınadan geriye kalan ölü balıklar göl kenarın- daki kumlara, çakıllara vurdu. Islak kuytulardan seke seke kurbağalar çıktı Burunlarıyla ölü balıkları vokladılar. Sonra gölün derinlikleri- ne kaptırdılar kendilerini 


Uzun sırıklarla gölün dibini taradılar 


Gök yuzünde karınları iki teneke 


su yutacak buyuklükte Saka kuşları dönmeye başladı. Sakalar, karaya vuran balıkları acele acele midelerine doldurdular. Karımları şişti. Her biri birer uyuz keçi kadar oldu. Uçmak ta güçlük çeker hale geldiler. Ana bir yandan tedirgin gözlerle Sakalara baktı, Bir yandan da göl yüzünde Hasan'i aradı. Güneş kızdırdı, Buhar kalktı. Gölün yüzünü bu defa da koyu bir sis örttü 


Yakınlarda bir yerlerde göl kaynamaya başladı, sular titredi, kabar aklandı. Ananın yüzü gerildi, yüzün deki deriler buruştu. "Balık" dedi dümendeki adam, teknenin burnunu sazlıklara doğru çevirdi. Suların kaynadığı yönde sakalar dönüyordu. beşerli onarlı, Kadın sakalardan irkildi. 
ürperdi "Uğursuz mahluklar, leş kar gaları" diye geçirdi içinden. Ana, adama "Dur" sakaların dolaş tığı yeri işaret etti )raya gidelim" dedi. O anda iki saka aynı noktaya 


ded 


inerken birbirlerine girdi. Bır kavga, bir kiyamet koptu. Kavgaya başka sakalar karıştı, Gölün yüzü, büyük bir savaşa meydan oldu. Savaş da kikalarca sürdü. Ananın yüreğinden birşeyler koptu. Bu kavga boşuna değildi. Sakalar kan kokusu aldıklarında böyle birbirlerine girer kavga ederlerdi. Suların kaynadgı yere geldiklerinde kabarcıklar durdu. Balık ların oynaşması durdu. Gölün yüzü duruldu, balıklar derinlere daldılar. 
Sakalar kavga ede ede uzaklaştı. 
Gölün yüzü duruldu, Kadın kuşkulu gözlerle suya baktı. Dümeni idare eden adam motorun gazını kıstı, teknedeki uzun sırıkla gölün dibini yok ladı. Etrafa işaret verdi. Diğer teknelerle başka balıkçılar geldi. Uzun uzun sırıklarla gölün dibinde büyük bir arayış başladı... 


Süleyman Can anlatıyor 


Balıkesir ili, Manyas bucağı, Koca göl nüfusuna kayıtlı duvarcı ustası Süleyman Can anlatıyordu 

"Hasan'ın ölüsünü sazlıkların arasında buldular. Tekne, az ilerde yan yatmış bir halde karaya vurmuştu. 
O yıl okullar açıldığında bir iki ay devamlı adı, numarası okundu Hasan Oo yoklamalara "Yok" yazıldı. Sonra da önce okuldan, sonra nüfus kütüğünden kaydını düştüler. 

Eskiden her yıl bir iki çocuk böyle gölde boğulur giderdi." 

“Şimdi olmuyor mu böyle olaylar?" 

"Ben anlamam 


bu kooperatif işlerini hiç Kooperatif iyi mi olacak kötü mü? Bilmem. Ama bildiğim birşey var. Şimdilerde böyle şeyler olmuyor. Çocuklarımız gölde bogulmuyor artık Kooperatifçiler çocukların gölde avlanmasına izin vermiyor." 


Yarın: Manyas”a Bakan aeldi 


Business Week dergisi: 


«Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü azalıyor» 


ANKARA (ÖZEL) 


Amerika'da yayınlanan haftalık bağımsız Business Week dergisi 12 Mart 1979 tarihli sayısı için hazırladığı özel bölümde, "Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü azalıyor" başlıklı bir yorum yayınladı. 


İran'daki olaylardan sonra ABD'nin Orta Doğu Bölgesinde haber alma imkanlarını ve etkinliğinikaybettiği belirtilen yazıda Türkiye ile ilgili olarak şu görüşlere ver veriliyor: 


"Amerika Birleşik Devletleri 


Ortadoğu'da etkinliğini gittikçe kaybederken Sovyetler Birliği bir yandan etkinliğini artırmakta bir yan- 


dan da askeri gücünü geliştirmektedir. Orta Doğu'nun kuvvetli bir üyesi olarak Yunan lobisinden gelen baskılar sonucunda ABD Kongresinin uyguladığı silah ambargosuyla karşı karşıya kalmış Türkiye'nin havati önemdeki rolünde belirgin bir azalma olmuştur. Türkiye'de gittikçe hüvüyen Amerikan aleyhtarlığı ve Ankara'nın Türkiye'deki üsleri kapamas üzerine Kongre geçen yıl ambargoyu kaldırmak zorunda kalmıştır. Ancak bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin duyduğu güvensizlik bir daha kolay kolav onarılamaz." 


ISLAM ÜLKELERİ DENİZ HUKUKU UZMANLARININ TOPLANTISI SÜRÜYOR Norveç deniz hukuku eski bakanı J. Evensen: 


“Okyanusların tabanındaki zenginlikler, bütün insanlığın malıdır” 


İSTANBUL( ÖZEL) Geçtiğimiz gün İstanbul'da çalışmalarına başlayan İslam Konferansı Deniz Hukuku Uzmanları Toplantısında bir demeç veren Norvec eski 


Deniz Hukuku Bakanı J Evensen Okyanusların tabanındaki zenginliklerin bütün insanlığın malı olduğunu belirterek şunları soyledi: 


"Okyanusların taba- 


Norveç eski Deniz Hukuku Bakanı J. &vensen. 
#Fotoğraf: Aydınlık) 


nında özellikle Pasifik ve Atlantik Okyanusunda bulunan nodul adını verdiğimiz madenler bütün insanlığın binlerce yıl tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar çoktur. Bu kaynaklar bu bölgeleri politik ve ekonomik bakımından son derecede önemli hale getirmiştir. 
Yedi Dönem süren Deniz Hukuku Konferansların- da bütün ülkeler, bu zengin kaynakların bütün insanhğın malı olduğu konusunda ortak bir karara vardılar. Ancak gelişmiş bazı ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasında bu kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda görüş aynlıkları vardır, Bazı gelişmiş ülkeler, hiç bir ülkenin karasularına girmeyen bu bölgelerdeki zengin nodul yataklarının serbest rekabetle işletme hakkının olmasını savun- 


ma ktadırlar/* "Gelişmekte olan ülkeler ise bu bölgelerde uluslararası bir kurulun denetiminde bütün ülkelerin eşit olarak yararlanacakları yeni bir düzen kurulmasını istemektedir - ler, Ayrıca bu ülkeler bu kaynakların gelecekteki kuşakların da yararlanabileceği bir biçimde kullanılmasını talep ediyorlar. Konferansın 19 Mart ile 1 Mayıs arasında Cenevre'de toplanan 7, Dönem toplantısında / gelişmekte olan ülkelerin bu önerisi tartışmalara neden oldu, Konferans Üç Kurul halinde çalışmak- 


tadır. Birinci Kurulunun esas görevi kaynakların bu bölgede kurulacak 


olan bir yeni uluslararası deniz hukuku ve yeni bir düzen sayesinde gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumaktır." 


kat çekerek şöyle dedi: 


"Bilindiği kadarıyla 
İMF Türkiye'ye düşman, hatta yabancı bir kuruluş değildir. Bu örgütle 
11 tane satnd-by denilen 
kredi destek anlaşması imzalanmıştır. Bu sonuncusu hariç hepsi yürümüştür. İMF'nin ödemeleri durmuş, İMF'nin şartları, koşulları, bunların kabul edilmezliği yeniden basına aktarılmıştır. Haberler arasında yeni bir devalüasyon isteği- nin bulunduğundan söz edilmektedir. Gerçek nedir? Maliye Bakanı Mart ayında İMF'ye verdiği niyet mektubunda hangi taahhütlerde bulunmuştur? 


"Niyet mektupları bir devlet sırrı değildir. Bunlar bizzat hükümetler tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.  İMF'nin bugünkü aşamada Türkiye'den istekleri, Türkiye" ye şartları bir gizlilik perdesine (o büründürülmeye çalışılmaktadır. Bu, anlaşılmaz bir davranıştır. 
Her yerde açıklanan biz de neden kapalı tutulmaktadır? Hükümet bizi her şeyden olduğu gibi haberdar etmek mecburiyetindedir. Bir akçık rejim de yaşıyoruz." 


Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin 
Bulgaristan dan 

döndü 


ANKARA (ÖZEL) 


Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin, Bulgaristan Başbakan Yardımesı Lukanov'un davetlisi olarak 


yaptığı ziyareti tamamlayarak döndü. 


Başbakan Yardımcısı Çetin'in Bulgarlarla yaptığı görüşmede ana konunun Meriç üzerinde inşa edilecek baraj olduğu belirtildi. 


Daha önce yapılan görüşmelerde Meriç'in kollanndan Tunca üzerinde bir baraj inşa edilmesi karara bağlanmış, barajdan sağlanacak suyun iki ülke arasında eşit paylaşılması için görüş birliğine vanlmıştı, Ancak Bulgarlar barajın kendi toprakları içerisinde inşa edilmesin- de israr etmişler, Türkiye ise suyun eşit dağılımı için sınırda yapılmasını istemiş, aksi takdirde su dağılımının denetlenemeyeceğini bildirmişti. Bu konuda yapılan birçok görüşmeye rağmen, Bulgarlar barajın kendi topraklarında inşa edilmesi talebinden vazgeçmemiş, sınırda kömür yatakları olduğu iddiasını öne sürerek bu talebinde diretmişti 


Çetin'in ziyareti sırasında ayrıca Bulgaristan dan sağlanacak elektrik enerjisi konusu da ele aundı. Türkiye Elektrik Kurumu yetkililerinin de katıldığı Oo görüşmelerde Bulgaristan'dan bu yıl 
700 milyon kilovat saat 
eektrik sağlanması yönünde anlaşmaya varıldı. 
Geçen yıl yapılan ve Eylül 1979'da sona erecek olan anlaşma ile Bulgaristan Türkiye'ye 600 milyon kilovat saat elektrik verecekti. 


Bulgarlar ayrıca Türkiye'nin ithal ettiği elektrik enerjisi borçlarının giderek arttığını belirttiler 
Türkiye bu borcunun 5 
milyor dolarını hemen ödeyeceğini açıkladı. 
Türkiye'nin Bulgaristan'a 
16 milyon dolar daha 
borcu olduğu bildiriliyor. 


JİVKOV, HİKMET 
ÇETİN'LE 
PROGRAM DIŞI 
GÖRÜŞTÜ. 


Öte yandan Hikmet 
Çetin Bulgaristan gezisi sırasında Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanı To dor divkov'la program dı şı bir görüşme yaptı. Jivkov'un isteği üzerine gerçekleşen görüşme için Filibe'de bulunan Çe tin, Sofya'ya geçti. Hikmet Çetin Jivkov'la gö rüştükten sonra uçakla Türkiye'ye döndü. 


Laçıkç 


Ne diyeceğinizi merak edıyorum? 


Çin hükümeti, Vietnam'a karşı girişilen ihtar harekatının başarıya ulaştığını ve 15'inci günün- de birliklerinin geri çekilmeye başladığını dünyaya ilân etti, 

Bu, dünya hegemonyası peşinde koşanlara da, onlara uşaklık edenlere de unutamayacakları bir ders olmuştur. 

15 günlük harekât, şüphesiz dünyada daha 
geniş bir şekilde yorumlanmaya devam edecektir. 

Özellikle, Sovyet yayılmacılığı karşısında boyun eğerek, "ayıyı kızdırmamaya çalışarak" barışın korunacağı yolundaki hayaller artık suya düşmüştür. Barışı korumanın yolunun gerektiğinde “ayıyı sinirinden çatlatarak", hegemonyacılara haddinin bildirilmesi olduğu ispatlanmıştır. 

Bu harekât, elbette, Sovyet tehdidine karşı uyumakta olanların uykudan uyanmalarına da hizmet edecektir. 

Bu sonuçları hep birlikte yaşayarak göreceiz. 
$ Bizim esas merak ettiğimiz husus, 15 gündür Çin'in de artık emperyalist ve işgalci olduğu yolunda akıllarına gelen herşeyi yazıp çizenlerin, Sovyet propagandasının borusunu öttürenlerin şimdi ne diyecekleri. 

Bir edepsiz bütün dünyayı haraca kesmeye kalkışmış, yıllardan beri askeri gücüne dayanarak herkesi tehdit ediyor. Bu edepsize karşı şimdiye kadar ağızlarını açıp bir tex kelime söylemeyenler, "aman ürkütmeyelim, bize de saldı: rır” diye huyuna gitmeye çalışanlar, bir de baktık, bu edepsize bir tokatta haddini bildiren Çin'e ağızlarına geleni saymaya başladılar. 

Bunların bir kısmı belki de Çin'in attığı tokadın savaş çıkarmasından korktukları için böyle yaptılar. Eğer öyle ise, umarız o korktukları edepsizin 15 gün boyunca nasıl sadece homurdanıp, kuru sıkı tehdit savurmaktan başka bir şey yapamadığını görüp ,yanıldıklarını anlamışlardır. 

Bir de sosyalist geçinerek Çin'i kınama yarışı yapanlar, sözümona Vietnam halkının yanında görünerek Çin'e sövenler var. Çin'in bütün dünyaya verdiği sözü tutarak, bir karış toprak ilhak etmeden geri çekilm bunları eşekten düşmüş karpuza döndürmüştür. 

Şimdi ne diyecekler? 

Acaba, "Biz yazdık, çizdik, Çin'i korkurttuk, o da geri çekildi" deme şaşkınlığını da gösterecekler mi? 

O zaman bu işe hep birlikte çok güleriz. 

Ama şimdi gülmekten daha çok düşünme zamanıdır. Bir takım adamlar, Çin'in Vietnam'a girmesi üzerine, "Çin de emperyalist oldu" diye bayram yaptılar. Hem de sosyalist olduklarını söyleyerek. İşte bunun üstünde düşünmek gerek. 

Diyelim ki sizin her gece gördüğünüz rüya gerçekleşti, Çinde emperyalist oldu, Madem sosyalist olduğunuzu iddia ediyorsunuz, buna nasıl sevinebiliyorsunuz? Sosyalist bir ülkenin emperyalist olması bir sosyalisti sevindirebilir mi? 

Bize "Çin'in bağnaz uzantıları" diyenlere karşı, kimsenin uzantısı olmadığımızı, ama Çin'in verdiği sözü tutup Vietnam'dan çekileceğine güvendiğimizi söylemiştik. Çünkü biz sosyalizme güveniyoruz. Sosyalizmin kimsenin toprağında gözü olmadığını biliyoruz. 

Sırtlarını Rusya'ya dayadıkları için, sosyalizmi bütün dünyaya hegemonyacılık gibi tanıtmaya çalışanlar, Çin'in Vietnam'dan çekilmesi üzerine bir tokat daha yediler. Çin'in harekatı, herkesin sosyalizm ile emperyalist hegemonyacılık arasındaki farkı görmesi gibi bir hizmet daha yapmıştır. 

Şimdi onların ne diyeceklerini merakla bekliyoruz. Bir de şunu merak ediyoruz: 

Kamboçya'da halen sürmekte olan Vietnam işgaline karşı ne diyecekler? 


"Önlem Paketi” bugün Bakanlar Kurulunda görüşülüyor 


1979 için bugün bazı zamlar açıklanabilir 


ANKARA (ÖZEL) vizin werkez Bangas 

” 1979 için ekonomiyi elinde toplanmasını güçlendirme programı" amaçlıyor. 

tasarısı CHP Genel Yö- Yabancı sermayeyi 

netim Kurulunda tartışı- özendirme önlemleri 


larak değişikliğe uğradı. 
Önlem paketi bugün Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesiyle 


arasında ise ihracata yönelik yatırımlara öncelik tanınması, tunzn: Yâ « rımlarına da öncelik verilmesi yabancı girişimci- 


kesinleşecek olan programa ilişkin önlemlerin yarın açıklanması bekleniyor. 
“Ekonomiyi dirme 


güçlenprogramı"'nın içerdiği önlemler paketinin ekonomiyi doğrudan doğruya düzeltmeye yeterli olmadığını savunanlara rağmen, önlemlerin ekonomiye bazı rahatlıklar kazandıracağı görüşünün egemen olduğu bildiriliyor. 
ÖNLEMLEK 
Bakanlar Kurulu'nun bugün ele alacağı önlemler paketi dış ödemeler darboğazından kurtulma- yı, tüketim ve enflasyon hızının azaltılmasını, verimliliğin artırılmasını amaçlıyor. Bu ana hedefler dışında akaryakıt tüketimi ve fiyat ayarlaması da ele alınacak. 
"Ekonomiyi Güçlendirme önlemleri" arasında işçi dövizierine katlı kur uygulanması, turizm yatırımlarıyla (o ihracaata dönük yatırımlar için yabancı sermayenin özendirilmesi, turistlere de katlı kur uygulanması gibi önlemler bulunuyor Katlı kur uygulaması işçi ve turist dövizlerinin karaborsa fiyatından alınmasını ve bu suretle dö- 


lerin kâr transferlerinin garanti altına alınması, yabancı yatırımlarda. yabancı personelin çalışmasına izin verilmesi yer alıyor. Bu suretle yabancı sermayenin ödemeler dengesine net ve doğrudan doğruya katkıda bulunması isteniyor. Yabancı sermayenin yatırım taleplerine en geç dört ay içinde cevap verilmesi de özendirici önlemler arâ-. 
sında bulunuyor 

Önlemlerin bir kısmi da KİT'lerle ilgili. Bunlardan bir bölümü bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle hükme bağlanmış bulunuyor. 
Örneğin KİT'lere personel alımı yüzde 2-3 olarak sınırlandırılmış durumda, Bu arada müteahhitlikle hizmet ihracın- dan da döviz beklendiği, bu yolla gelecek dövize de katlı kur uygulanabileceği belirtiliyor. Bu konuda daha önce çıkarılm + kanun hükmünde bir kararname mevcut 

KİT ürünlerine yapılacak zamların pakette ayrıntılı olarak belirtilmediči, zam oranlarının KİT' lerin 1978 yılı zararları- nın gözününde tutularak hesaplanacağı o belirtildi. 


8 Mart 1979 
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Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli 


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ, 


Fenerbahçe, Kırıkkalespor, 


Kocaelispor ve 


herkese karşı HH l 
ANE, 7s TIKP Merkez Organı olarak yayın- güçlerle bir cephe kurmaya gerek LL E iTiM BAKANLI INA Al * dı 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ii şkırttığı ihsizce katılanlar da ni ti. inin i i j lërini A STANBUL Vietnam  gericilerinin oldu. Ergun Balcı o her ve a ma alen ği Me Dün çeşitli yerlerde yapılan maçlarla Türki- 


Kamboçya'yı işgali ve Çin-Vietnam savaşı konusunda gazetemize bir dizi iftira yönelttikten sonra, diğer birçok ga- 


zamanki tavrıyla, bunlardan biri oldu. 'Marks' tan, Mao'ya kadar sosyalizmin tüm büyük ustalarının savunduklarını 


yer alan, Mustafa Kemal Ça; 


“Faşizm: Emperyalizmin En Saldırgan Güçlerinin Zırhlı Yumruğu" adlı 


yazıda, Halkın Kurtuluşu 


maceracı ve revizyonist grupların fa- 


mkıran'ın, 


ve diğer 


miyetçi nokta budur." 

Yazıda, dal zorbalık değil, emperyalist saldırganlık olduğu belirtilmekte ve Halkın Kurtuluşu'nun tezleri eleştirilerek. 


faşizmin kaynağının, feo- 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ye Kupası 7. tur çeyrek final rövanş maçları yapıldı. Tur atlayan takımlar belli oldu. 
Fenerbahçe Beşiktaş'la yaptığı maçı 1-0 kazanarak tur atladı. Ligde umudunu kaybeden Beşiktaş kupada muhakkak tur atlamak fikriy- 


zete ve yazarı da suçlu- benimseyen sağlıklı sol şizm konusunda ileri sürdükleri gö- eri ülkelerdeki faşizmin, en gerici ve başladı. Ancak maçın başında yediği 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sında bu konuda şu gö- li görüşlerini (!) sabır. | yalizm çağına özgü bir olgu olduğu rak varolabileceği ortaya konmakta: Genel Merkezi başladı. 

guaer seci pteiliyor ERR açıkladı. „Balcı, belirtilen yazıda, Halkın Kurtuluşçu- dır. Yazıda daha sonra, Halkın Kurtu- APPR işi Fenerbahçe golü atmanın rahatlığıyla ilermek e bek e Gmi anar | larının, hakim sınıfların bütününü fa- © luşu'nun, faşizme karşı mücadeleyi, bütün üyelerine leyen dakikalarda kendini fazla zorlamadı. Kar. 

eva ama TB enami ia | şist gören anlayışı "siyasi gericilik e dünya çapındaki mücadelenin bir par-, Milli Eğiti Pagmann tale gölünü dakikada Kemal Ba y 3 işi daha m'in da Kampuçia ittir fasizm'" seklindeki tezleri el m. IN Eğitim maz kendi kalesine attı. 

soğukkanlı yapanlar da ya 'müdahalesiyle' bu | Sİttir faşizm şeklindeki tezleri eleş- çası olarak ele almadıkları için, Sov- Bakanlığınd Diğer kupa maçlarında ise Diyarbakırspor 

vardı. Hürriyet daha ilk saldırıyı hazırladığını tirilerek, daha sonra şöyle deniyor: yetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerine, an ğin a Kırıkkalespor'la 3-3 berabere kaldı; Uzatmada 

günden, 'Çin Vietnam'- belirtirken, acaip bir Halkın Kurtuluşu'nun çok 'dev- sınıf mücadelesi’ adı altında yardımcı örev alma Kırıkkalespor 9-8 galip gelerek turu atlayan ta- 

in tozunu atıyor' başlı- keşfini de sundu. Balcı, | rimci' gözüken tezleri esasında tesli- olduğu belirtiliyor. Türkiye ve Yuna- g kım oldu 

ğını attı, büyük punto- Çin saldırısıyla doğan | miyetçidir. Faşist diktatörlükle ha- nistan gibi iki Üçüncü Dünya ülkesi a- çağrısı yaptı Orduspor ise kendi sahasında Altay ile yap- 


larla, Bu şakşakçılığa 


'bunalım'ın bizleri u- 


kim sınıfların faşist olmayan egemen- 


rasındaki bir savaşın, devrimci durum 


tığı karşılaşmayı 1-0 kazandı ama tur atlayama- 


bir katkı da sosyal de- mutlandırması gerekti- lik biçimleri arası S žini ileri si s ünü i stün attı. 
mokrasinin beyin takı- ğini, çünkü ABD ve an i Mi Ye ien pae ei Kurtu- ANKARA (ÖZEL) E na) ei Komından, Haluk ülman' Sovyetler Birliği'nin y tiğinde'd k bü iz l PURNS, diğer alelade çeşitli Beden Eğitimi Öğ- caelispor'da tur atladı Kocaelispor'un golünü dan geldi. oÜlman'ın böylesi bir bunalımı ön pra iğin POR EY NAL yol konulardaki tezleri eleştiriliyor: retmenleri Derneği Genel 85 dakikada Kamuran attı 

sözde büyük buluşunun lemek zorunda kalacak açmıştır. Türkiye'de 12 Mart yakla: Merkezi, 15 büyük il tem- Kocaelispor Bursaspor'la yaptığı ilk maçı 2-1 


adı, 'Kızıl devlerin ça- 


larını söylüyordu... Ne 


şırken, proleter devrimci 


hareketin 


“Halkın Kurtuluşu ve diğerlerinin, 


silcisinin de katılmasıyla 


kaybetmişti. 


tışması'ydı... Bu gerici demeli, kendisinin par- faşist diktatörlük tehlikesine dikkat iki süper devletin hegemonya müca- Ankara'daki genel Bu karşılaşmalardan sonra yarı finale kalan koro, Tercüman, Her- lak bir zekadan müte- çekmesine ve bu tehlikeye karşı bü- delesinin yarattığı kargaşaliğı 'dev- merkez binasında yaptık- takımlar kesin olarak saptanmış oldu. Alınan gün, Bayrak, Son Hava- şekkil görüşlerinden ya- | tün demokratik güçlerin birleştirilme- rimci durum' diye nitelemeleri ve ları toplantının sonucun- sonuçlara göre yarı finalde Fenerbahçe, Diyardis vb. ağızlarla 'güç- rarlanmış olduk bu fır- | si için gösterdiği çabaya hücum eden yangına körükle gitmeleri, onları da Gençlik ve Spor Ba- - - bakırspor, Altay, Kocaelispor karşı karşıya gelendirildi'. satla!., çok geniş bir koro oluşmuştu. Bu devrim adı altında gerici iç savaş plâ* « ag B. Eğitimi öğretmenleri Derneği tienel Başkanı lecekler. 


kanlığında görevli üyele- 


Ali Gür bir süre önce yaptığı basın taplantısında 


koronun başını maceracı ve tasfiyeci nına nasıl alet olduklarını ve anti-em- 


HUKUKİ SOSYO LONDAIN BAGIMSIL OYU DERGI 


"Seçim sistemi temelden değişmeli” 


Aylık Denge dergisinin 30. sayısında, Sedat Ağralı imzasıyla yayınlanan yazıda, iki büyük parti liderinin tutumu eleştirilerek, seçim yasasinda değişiklik yapılması ve erken seçime gidilmesi öneriliyor: 

“Aklın yolu birdir. Türkiye'nin kader çizgisi- ni iki başarısız ve ihtiraslı lider mi çizecektir. 
Demokrasiyi kazaya uğratmadan yürütmeyi başarabilirsek 1979 Türkiyesi kuşkusuz bir seçim yılı olabilir. Duygusallıktan arınıp, belleği çalıştırarak yapılan bütün değerlendirmelerin, birleştikleri nokta bu. Artık, CHP'si hükümetinin on- bir özürü ile iktidarda her gün daha ağırlaşan koşullara dayanacak gücü, nefesi kalmadığı bir gerçek. Adalet Partisi'ne gelince bir yıllık muhalefet devresini, yeterince değerlendiremedi, tutuculuğunu, yanlışlıklarını düzeltemedi, özverisini geliştiremedi. Bunun da herkes farkında, Bu iki partiden birinin, yanına küçük partileri alarak yeni bir koalisyon denemesine girmesi, yahut onları kenara itip 'iki büyükler' olarak, mo- da tabirle 'geniş tabanlı' bir ortaklık kurması deseniz, artık bu ihtimallerin nazari bile mevcudiyetinden bahsetmek olanaksızdır. Tek çıkar yol, seçim yasasını bir an önce tadil ederek crken seçimlere gitmektir. Gerçek demokrasinin oturtulması için ise seçim yasasında temel değişiklik yaparak temsilciyi halkın karşısında hesap verecek bir görev sorumluluğuna getirmektir. Bugün temsilciler parti listesinin şemsiyesi altında tam bir vurdumduymazlık içindedirler. 
İşin güçlüğü bunun değiştirilmesindedir. Liderler halkın karşısına çıkıp tek başına seçilen politikadan ürkerler. Halkın temsilcilerini teker teker seçmesini öneren dar bölge sistemi Batıya dönük yeni bir demokratik aşama olabilir." 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 

18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ: Çizgi dizi filmin BUZDAĞI TAŞIYAN BALİNA adlı 26. 
bölümü yayınlanacak, 

19.00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUZ 

19.30 TÜRK SANAT MÜZİĞİ: Müzik Eğlence Yayınları Şubesince hazırlanan prograında Metin Everest ve Güler Tacer izlenecek. 

20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA: Dizi programın İZLEYİ-Cİ MEKTUPLARI adlı bölümü yayınlanacak. 
21,30 ASPEN: Sürekli filmin 4. bölümü yayınlanacak. 

22.10 AVRUPA KUPALARINDAN ÖZETLERİ: 

22.40 HABER PROGRAM 

23.30 HABERLER 


MAÇ 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Halk Müzi ğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

09.40 Arşivden Mikrofona 

10.01 Arkası Yarın 


17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

18.16 Laf Lafı Açar 

20.02 Çocuklar için On Dakika 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Sılaya Dönüş 

20.50 Din ve Ahlak Konuş- 


ması, 
11.05 Okul Radyosu 21.02 Radyo Tiyatrosu 12.10 Öğle Üzeri 22.40 Şarkılar 

14.32 Birike Birike 23.10 Türküler Geçidi 

15.01 Yaşayan Hukuk 23.40 Şarkılar 

15.21 Şarkılar 00.02 Gece Yarısından 15.40 Hafif Müzik Sonra 


16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 10.00 Ünlü Türk Besteçileri. 
10.30 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 
12.00 Hafif Müzik Sanatçıları Söylüyor 
12.20 Şarkılar 
12.40 Türküler ve Oyun Havaları 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Türküler Geçidi 14.30 Yabancı Dil öğ- 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 09.00 Barok Müzik 
10.00 Şan Sololları 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimi z 
13.00 Konser Saatı 
15.00 Günun Konseri 


01.00-05.00 Gece Yarısı 


renelim. 
16.00 Hafif Müzik 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Türküler 
17.00 Türk Yorumcuları 18.30 İşte Doğa 
20.45 Nazan Balkır Tan' Tan'dan Türküler 
21.00 Bi Sanatçının Günlüğü 
21.30 Bizden Sesler 
22.00 Türküler Geçidi 22.30 Solistler Geçidi 23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kısa Haberler 


17.00 Plaklar Arasında 19.00 Akşam Konseri 
20.30 Melodiler Geçidi 21.00 Müzik Takvi mi 22.00 Gecenin Getirdikleri 
23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


akımlar çekiyordu. peryalist güçlere zarar verdiklerini a- 


çıkça göstermektedir. 


“Daha sonra Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya, bu görüşlerin teorisini yaptılar. Onlara göre halk zaten bir diktatörlük altında yaşamaktaydı, zaten bu diktatörlüğü devirmek için mücadele edilmekteydi. Diktatörlük ha faşist olmuş, ha faşist olmamış, ne fark ederdi? Bazılarına göre ise, Türkiye'de zaten 'sürekli faşizm' vardı. Bu yüzden, 12 Mart öncesinde faşı.m tehlikesine karşı bütün demokratik güçlerin geniş bir cephe oluşturması için mücadele etmeye gerek yoktu. Bırakalım geçsinler! 12 Mart' tan sonra ise faşist diktatörlüğü yıkmak için yine en geniş demokratik 


“Halkın Kurtuluşu ve diğerlerinin, geri ülkelerde milli ekonomiyi yıkmak için çalışmanın anti-faşist ve anti-emperyalist mücadele olduğunu sanmalarının ardında da, aynı gerig anlayış vardır. Geri ülkelerin milli konomilerinin güçlenmesi, empery: list sömürü zincirini dünya çapında güçlendirir mi, zayıflatır mı? Şüphesiz ki zayıflatır. Geri ülkelerin milli ekonomilerini yıkmak isteyenler, herkesten önce hegemonyacılardır. Onlar, kendi buhranlarını, geri ülkelerin milli ekonomilerini yıkıma sürükleyerek çözmeye çalışmaktadırlar." 


rinin Milli Eğitim Bakanliğında görev almak üzere başvurmaya çağırma kararı aldı. 

Beden Eğitimi Öğretmenleri devlet memuru olduğu için, Gençlik ve Spor Bakanlığından istifa ederlerse yeni bir göreve başlayıncaya kadar açıkta kalacakları için önce Milli Eğitim Bakanlığına başvuracak, görevden alındıktan sonra Gençlik ve 


Eğitim Bakanlığına dönecek. Vardar, Dernek kararının basına açıklanmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığına başvuracağını en kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinden ayrılacağını söyledi. 

Bilindiği gibi bir süre önce Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı Ali Gür bir basın toplantısı yapmış ve spor 


TSİP Merkez Organı olarak yayınlanan "Birlik'' adındaki derginin 
2. sayısında, devrimcilerin görüşleri tahrif edilerek, sikiyönetimin uzatılması konusunda şu görüşler ileri sürülüyor “AP'nin, bilinen demagojik yollarla sikıyönetime karşı çıkacağını açıklaması, MHP içinde de aynı yöndeki eğilimlerin güçlenmesi, sıkıyönetim yanlılarını artırdı, demokratlığıyla 'ün salmiş' kimi CHP destekçilerinin, tıpkı Maocular gibi, 'olağanüstü durum'a olan güvenlerini 


pm 


Irkçıların gerçek yüzü 


Sebil 


Fatih Akıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel'in MHP'li komandolar tarafından öldürülmesi, MSP eğilimli çevrelerde büyük tepki yarattı. Sebil, 165. sayısında bu olaya geniş yer verdi. Dergide yayınlanan yazısında Metin Yüksel'in ağabeyi Edip 


Tevhid dergisinin 11. 
sayısında yayınlanan, “MHP ve Müslümanlar" 
adlı yazıda da, Akıncı Metin Yüksel'in MHP'li komandolar tarafından öldürülmesi ile ilgili olarak şöyle deniyor:  , 

"MHP'nin de samimi 


pekiştirdi. Mademki faşistler ve gericiler 'karşı çıkıyorlar', o halde sıkıdemokrasi- 


yönetimin 


Dirlik | "Birlik", CHP'nin "Demokrasi düşmanlığına iki aylık çek daha imzaladığını” ileri sürüyor 


rın feryadı, çıkarlarının pratik olarak dile'getirilişinden başka bir şey değildir. 


den yana bir erdemi ol- 


malı, diye düşünenler, 


“Sosyal . demokrasi 


böylece ( sikiyönetime sıkıyönetime sarılırken karşı çıkan topyekün kendisine şaşı bakanlademokrasi güçlerini, ge- rı da peşinden sürüklüricilerle aynı dili kul- 


lanmakla suçlama sila- ele geçirdiklerini 


hini umarak rahatladılar. 


"Gericiler ve faşist- 


iki aylık bir çek daha imzalanmıştır. CHP programının en 'verimsiz' köşesine ekilen tò- 


ler, sıkiyönetimden şi- humlar yeşerip gelişikayet ediyorlarsa bu, yor. Ve bu tohumlar onların sıkıyönetime arasında tüyü dökülmüş 


büyük umutlar beslemiş Onla- 


olmalarındandır. 


Yüksel şunları söylüyor: 


“Billyordu bir gün şehid olacağını, ancak Türkçülerden, yani düzenin uşağı, CIA'nın piyonu ırkçılardan beklemiyordu. Hele camiden çıkarken bunu yapacaklarını düşünemezdi. 
Hatta Cuma'yı yanında 


"Genç insanları kullanmak: mertlik değildir” 


olması şarttır. Inandığı fikri katıksız savunmalı, rey kaygusuyla müslümanları 'Allah adı ile aldatmaktan' vazgeçmelidir. 
"Ve eğer Müslüma- 
- Metin gibi yiğit kanına 


nın 
Müslümanların 


güvercinin şahin olma iştahıdır kabaran." 


4/0 


kılan münafık katillere çıkarken Oo müslümanca selam da vermişti. Yanıldı. Evet, biz de vanıldık. 


Un utmuştuk daha geçen sene Erdoğan kardeşimizin ve daha nicelerinin faşistler tarafından şehid edildiği-Deli 


girmeyi marifet saymaktaysalar, yine samimi olsunlar ve 'savaş' ilan etsinler... Şartlandırılmış fikri ve imani olgunluğa erişmemiş genç insanları kullanarak savaşmak mertlik değildir!” 


ama m m m mm Pa m a vü m gam ma ea Gem mma gez ea 


"ÖZYÖNETİM’ dergisi, 


“UDC'yiteşhir ediyor 


Ayda bir yayınlanan 


"Özyönetim" dergisi Ocak-Subat sayısında Köy-Koop'ta TKP'nin 


faaliyetlerini ele aldığı yazıda TKP'nin amacını "Bürokrat sınıfın işçi sınıfı ve bütün halk üzerinde egemen olacağı bir baskı rejimi kurmak olduğunu" belirttikten sonra, "UDC"'yi şöyle tanımlıyor: 


“ülkemizdeki ' Ulusal Demokratik Cephe ' şamatasının içyüzü budur. Bu 'cephe'nin ulusallığı da demokratikliği de sosyal bürokrat ideolojinin birer kamuflajıdır. Anahtar teslimi fabrikanın teknolojisi ne denli 'ulusal' ise bunların dostumuz da olsa bir başka ülkenin ülkemiz üzerindeki egemen- 


2 m e a e m m m sam em EN am em m e) m m e SA A 


liğini amaçlayan ideolojileri de o denli 'ulusal' dır. Bu cephecilerin anlayışları da ancak kendilerine ve -'yurtsever' yardakçılarına yetecek kadardır. 


"Yaşasın Türkiye' demeye dilleri varmazken, 'Yaşasın Bil- 


memneler Birliği' diye bağıranların sahte yurt-. 
severliğidir."' 


Spor Bakanlığı bünye- teşkilatında uzman kişisinden ayrılacaklar. lere ihtiyaç olduğu halde 

Yeni karara göre Be- Beden Eğitimi öğretmen- den Terbiyesi Genel lerine gereken değerin ve-Müdür Yardımcısı Maz- rilmediğini ve Beden Eğihar Vardar da Milli timi öğretmenlerinin gö- 


ATLETİZM 
FEDERASYONU 


BAŞKANLIĞINA JERFİ FIRATLI GETİRİLDİ 


ANKARA (THA) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürü vekili Ergun Aymergen, boşalan Atletizm Federasyonu Başkanlığına derji Fıratlı'nın getirildiğini açıkladı. 

Aymergen Atletizm Federasyonu Başkanlığına getirilen Jerfi Fıratlı'nın yıllardır Türk sporuna hizmet veren ve atletizmin Türkiye'deki öncülüğünü yapmış bir kişi olduğunu belirtti. 

Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen ayrıca boş olan diğer federasyonlara en kısa zamanda 

` atama, yapılacağını da belirtti. 

* « Atletizm Federasyonu Başkanlığına 5.kez getirilen Jerfi Fıratlı atletizm, futbol, basketbol, voleybol ve kürek dallarında etkin sporculuk yaptı. Ayrıca Fıratlı 7 kez Atletizm Milli takımında yer aldı. 

Jerfi Fıratlı Türk atletizminin gelişmesi için elinden gelen her cabayı göstereceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: 

"Benden önceki başkanların Türk atletizmi- 

ne büyük katkıları olmuştur. 
Atletizm camiasını yakından tanıyorum. Herkesin bana yardımcı olacağına inanıyorum. 
Başkanlık için bazı koşullar ileri sürdüğüm doğrudur. Ancak bunlar atletizmin ileri gitmesi içindir. Yeni kurallarımı en kısa zamanda açıklamaya çalışacağım." 

ÖteyandanBeden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen yabancı sporcular ve reklam yasağı konusunda şu açıklamayı yaptı. 

"Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü özel bir kuruluş değildir. İstanbul'da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulübü yöneticileri ile görüştüm. Bizden bazı istekleri oldu. Bunların yazılı olarak verilmesini istedim. İstekler içinde yabancı sporcu ve reklam yasağı konusu ile yüzde 12'lik kesintilerin iadesi bulunuyordu. 
Bu konuda Türkiye çapında bir düzenlemeye gidilecektir. Bu konudaki kişisel görüşümü ise izin verirseniz söylemek istemiyorum." 

Beden Terbiyesi Genel Müdür vekili Aymergen'e Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş adına Avukat Bülent Savcı tarafından verilen ortak yazılı görüşlerde şunlar savunuldu: 

1— Yabancı sporcu yasağı yeniden incelenmeli özellikle halen ülkemizde bulunan yabancı sporcuların anlaşmaları bitene kadar ülkemizde kalmalıdırlar. 

2— Forma üzerinde reklam taşınmasına izin verilmelidir. 

3— İstanbul Bölgesince kesilen yüzde 12'ler kulüplere geri ödenmelidir. 

4— Profesyonel Futbol karşılaşmalarından kesilen yüzde 8 konusu yeniden incelenmeli ve kesinti yapılmamalıdır. 


şampiyonası düzenledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
MTTB Spor kulübünün düzenlediği İstanbul karete Şampiyonası 
25 Mart Pazar günü saat 
11.30'da Cağaloğlu'ndaki spor salonunda yapı- 


sporuna yeni değerler zandırmak yapılacak 


yor 


MTTB Spor Kulübü, karate 


onlara spor zevkini aşılamak ve bu vesile ile Türk 


ka- bu 


şampiyonanın halk tarafından ilgi göreceği sanılı- 


lacak. Şampiyona 55 kg. 60 

Kulüp Başkanı Osman kg, 65 kg, 75 kg, ağır sik-Özdemir'in şampiyona let olmak üzere beş hakkında açıklaması şöy- | siklette yapılacak ve her le: siklette 5 sporcu ile mü- 


“Türk gençliğini anar- (o sabakalara şi buhranından ve kahve 


köşelerinden- çekmek, cu iştirak edecek." 


girilecek. 
Şampiyonaya 125 spor- 


rüşlerinin ciddiye alınmadığını belirtmişti. 


Beden Eğitimi Derneği aldığı başka bir Karar- la Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı hiç bir sportif ve gençlik faaliyetlerine katılmamavı da kararlaştırdı. 


Beden Eğitimi Öğretmerleri Derneği'nin aldıgı bu kararın Gençlik ve Spor Bakanlğını sarsacağı, dernek üyesi öğretmenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı içinde sayıca kalabalık olduğu, ayrılmalar ile büyük boşluk doğacağı söyleniyor. 


© Eczacıbaşı'nın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçları, dolayısıyla ertelenen Karşıyaka ve Denizgücü maçları 10-11 Mart günleri İzmir'de oynanacak. Cumartesi günü sat 13.00'de Karşıyaka-Eczacıbaşı , Pazar günü aynı saat'de Denizgücü, Eczacıbaşı karşı karşıya gelecekler. 


©iİstanbul'da Vinyleks, Beykoz, İzmir'de Karşı- 


KISA/ KISA/ KISA 


rinciliği 10-11 Mart günleri Konya'da yapılacak. 

Genç Bayanlar Türkiye Voleybol Şampiyonası 10-11 Mart günleri Bur- sa'da yapılacak. Karşılaşmalara 11 takımın katılması beklenivor 


© Senç Erkekler Türkiy Voleybol Birinciliği stanbul'dan Vinyleks, İTÜ, Ankara'dan SSK ve Kocaeli'den Lassa ta- 


yaka, Ankara'dan 'DSİ (okımlarının katılmasıyla spor'un katılacağı Yıldız- 1718 Mart günleri Eskilar Türkive Voleybol Bi- ( şehir'de yapılacak. 


Saltık,”Yabancı futbolcuların sözleşmelerinin sonuna kadar Türkiye'de kalmaları için öneride bulunacaklarını” söyledi 


© Saltık, Sabri 
Kiraz'ın görevi başında olduğunu söyledi 

© Saltık: Yasak kararı, diğer dallarda da sporcuyu olumsuz yönde etkileyebilir” 


ANKARA (AA) 
Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık Türkiye liglerinde oynayan yabancı futbolcuların kulüpleri ile yaptıkları sözleşmelerin bitiş tarihi- ne kadar Türkiye'de kalmalarını sağlamak amaciyla Merkez Danışma Kurulu'na öneride bulunacaklarını söyledi. 


Cemal Saltık spu cu yasağı ile ilgili Merkez Danışma Kurulu kararını “acele alınmış bir karar, olarak niteledikleri- ni de açıkladı. Sözlerine devam eden Saltık, Yabancı sporcu oynatan kulüplerin de fikrini almak gerektiğini belirtti. 


Bu gün için ülkemizde futbol yaşamlarını sürdüren bazı sporcuların takımlarına yararlı ve zaman zamanda döviz kaynağı olduğunu kaydeden Futbol Federasyonu Başkanı Saltık halen pek çok ülkede yabancı futbolcu- nun top koşturduğunu hatırlatarak bu konudaki yasak kararı yanlız futbolda değil diğer dallarda da sporumuzu olumsuz yönde etkileyebilir” şeklinde fikirlerini ifade etti. 


Öte yandan Futbol Federasyonu Başkanı 
Cemal Saltık "Sabri Kiraz görevinin başındadır, çalışmalarından memnunuz" dedi. 


Spor basınında yer alan haberleri gerçek dışı bulan Saltık, Cezayir veya herhangi bir maçın sonucuna bakarak böyle bir karara gitmenin fut- 


bolumuza olumlu katkılar getirmeyeceği düşüncesini taşıdığını belirterek şöyle konuştu: 

“Sayın Kiraz önümüzdeki iki önemli maçla ilgili kararlarını bize vermiştir Bu raporları olumlu bulduk ve kendisine çalışmalarında başarılar diledik. 


AKDENİZ OYUNLARINDA, 
SPOR DALLARI, SPORCU VE TÜRKİYE" Yi TEMSİL EDECEK 

YÖNETİCİ SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ 

GÜNLERDE BELLİ OLACAK 


bir arkadaştır. 


görevinin 


cektir.” 


ANKARA (THA) 

Yugoslavya'nın Split kentinde 15-29 Eylül günleri yapılacak 8. Akdeniz Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek spor dalları, sporcu ve yönelici sayıları birkaç gün içinde kesinlik kaza- 


nanacak ve açıklanacak. 

Konu ile ilgili olarak, Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen'in Başkanlığında bir toplantı yapıldı ve toplantı çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı. 

Genel Müdürlük Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğince yapılan açıklamaya göre, Split Akdeniz Oyunları nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi aracılığıyla Batı Almanya'dan 
30 bin Marklık araç ve gereç hibesi sağlandı. 
Türk Spor Vakfı da eğitim ve öğretim konularıda araç ve eleman gereksinmesini karşılamak için 1.5 milyon lira yardımda bulunmak kararı aldı. 

Açıklamada, ayrıca itici güç yönetmeliğindeki 50 kişilik kontenjanın Akdeniz Oyunlarına katılacak sporcular için değerlendirilmesine çalışıldığı, oyunlara katılacak federasyonların çalışmalarının Hazırlık Kurulu üyelerince sürekli izleneceği toydedi'di. 


TSYD İzmir Şubesi üyelerine yapılan saldırıyı kınadı 


İZMİR (AA) 

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Yönetim kurulu, Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen ile Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık'a bir telgraf göndererek dernek üyelerine yapılan saldırılardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. 
Telgrafta, bu tür olayların önlenmesi için artik yöneticilerin kesin tavrı- Y! elbette n nı alma zamanının geldi. yönetenler olacaktır. 


nildi: 


Sabri Kiraz yararlı çalışmaları ile tanıdığımız Önemli maçlar arifesinde oldugumuz şu günlerde ortaya atılan bu söylentiler sporumuza yarar yerine zarar getirir. Sabri Kiraz başındadır. 
Ve bu görevini sürdüre- 


ği belirtilerek şöyle de- 


'Stadların spor alanları olduğu gözönüne alınarak, başta basın mensuplarıyla, hakem, futbolcu ve yöneticilerin can güvenliğinin sağlanması ön koşuldur. Gerekli önlemler alınmadığı,kesin tavırlar ortaya çıkarılmadığı takdirde meydana gelecek olayların sorumlulasporumuzu 


8 Mart 1979 


Necdet Bulut'un katillerinden... 


(Baştarafı 1. Sayfada) limleri Enstitüsü Yönetmeni Prof. yardımcısı 
Dr. Necdet Bulut'un 26 
Kasım 1978 akşamı öldürülmesi olayına karışan İlhan Karahan Samsun'da yakalanarak Trabzon'a gönderildi. 

Emniyet yetkilileri, İlhan Karahan'ın Samsun' 
da bir kahvede garson olarak çalışırken kendisine telefonla verilen görevi, Mikdat Şimşek ve arkadaşları ile birlikte yerine getirmek için Trab zon'a geldiğini itiraf ettiğini ve-aşırı sağcı eylemci olduğunun saptandığını bildirdiler. 

Öte yandan yetkililer, Yurtsever yayınları satan bir kitabevine ateş açtığı saptanan Mustafa Köse adlı komandonun da yakalandığını helirttiler. 


İZMİR'DE 
Ödemiş-Tekstil Fabrikasında çalışan işçilerin ücretlerini götüren bir kurye aracının önü bir 


başka araçtaki 4 kişi tarafından kesildi. 
aracını kullanan şöför ve içindekilerin hemen silahlarını çekmeleri üzerine, diğer araçta bulunanlar olay yerinden kaçtılar. 


İSTANBUL'DA 

Küçükköy Gazi Mahallesinde devriye gezen 
görevli erlerin 34 E 7145 
plakalı otomobilde arama yapmak istemeleri üzerine arabadan ateş açıldı. 
Daha sonra olay yerinden kaçan ve içinde üç 


Kişinin bulunduğu otomobil yakalandı. Otomobilin içindeki şahısların Emniyet 3. Şubede görevli Muammer Okur ile şöförlük yapan Hamza Sertkaya ve SSK'da işçi olarak çalışan Ahmet Önüstü oldukları saptandı. Erlere ateş açtığısaptanan polis memuru Muammer Okur ile diğer iki kişi hakkında soruşturmaya başlandı. 


Sancak Tül’ de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
bu gün Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kabul edildi. 

8 Mart Dünya Emekçi 
kadınlar günü, kutlapırken, işçilere kurt köpekleri kadar bile değer vermeyen Murat Bayrak'ın Sancak Tül Fabrikasında çalışan 500 kadın emekçi 386 güridür erkek arkadaşlarıyla birlikte grevlerini başarıyla sürdürüyorlar. Grev boyunca çadır nöbetlerini hiç aksatmayan kadın işçiler, soğuk, sıcak, yağmur, kar de- 


meden haklarını almak için grevlerini sürdürüyorlar. 

Teksif o Sendikasının verdiği grev önlüklerini giyip nöbet bekleyen kadın işçilerden Vasfiye Uygun şöyle diyor "'yaşım 45 dünya emekçi kadınlar gününü duymadım, ama 386 günden beri hiç nöbetimi (o kaçırmadım, haklarımızı alıncaya kadarda mücadelemizi sürdürceğiz, bu günüde öğrenmiş olduk, bu grev sırasında kutlamış sayı- 


-z.s 


Akmandor... 


(Baştarafı 1, Sayfada) Başkanı Mareşal Cameron ile görüşen Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor, "Türkiye'nin Yunanistan'la arasındaki dostluk ve işbirliğinin Türkiye'nin arzularına rağmen, arzu edilen düzeye erişemediğini" ileri sürdü. 

Akmandor konuşmasında, "Bu konuda insiyatif sadece Türkiye'ye kalmıştır. Yunanistan'la olan sorunlarımızın, geçmişte olduğu gibi, ikili 


görüşmelerle ve geniş görüşlü, bütün sorunları içine alan hakça ve gerçekçi bir yaklaşımla, uluslararası anlaşmalara riayetle (o çözümlenebileceğine olan inancımızı daima muhafaza etmekteyiz"'dedi. 


Akmandor yaptığı konuşmada ayrıca, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle, güvenliğine NATO'dan destek aramasının doğal olduğunu" ileri sürdü. 


Mimarlar Odası 25. Genel Kurulu Cuma günü başlıyor 


-TKP YANLILARI ŞiMDi DE MİMARLAR ODASINI BÖLMEYE ÇALIŞIYOR 


ANKARA (ÖZEL) 

TMMOB Mimarlar 
Odası 25. Genel Kurulu yarın toplanıyor. İki gün sürecek olan kongreye 
600 civarında delege katılacak. Kongrenin Ankara'da yapılmasına karar verilmesine rağmen TKP tarftarı olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Nilgün Atilla, Rafael Avidor ve Oda Üçüncü Başkanı Vasıf Köksal kongrenin İs- 


-tabutda yapılması ko- 


nusunda diretiyor. 
TMMOB'nin de Genel Kurulun İstanbul'da mı, yoksa Ankara'da mı olacağı konusunda bir toplantı yaptığı, 9'a karşı 5 
oyla Ankara'da yapılmasının sakıncalı olmadığı şeklinde karar alındığı öğrenildi. 
KONGRENİN YERİ KONUSUNDAKİ 
TARTIŞMA 


Mimarlar Odası Kongresinin İstanbul'da yapılması geçen genel kurulda karor altına alınmıştı. Sıkıyönetimin ilanından sonra toplantının Genel Merkezin olduğu yerde, yani Ankara'da yapılması gerektiği anlaşılmıştı. Fakat yukarda adları yazılan TKP yanlısı yönetim kurulu üyeleri- nin diretmeleri üzerine oda sıkıyönetime yeniden başvurarak kararın değiştirilmesini istedi. 

Öte yandan yönetim kurulunun yer tespitini 21 Şubata kadar yapması gerekiyordu. Bu tarihin geçmesi üzerine gazetelere ilan verilerek genel kurulun Ankara'da yapılacağı bildirildi. Bu arada İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı toplantının İstanbul'da yapılabileceğini 28 Şubatta odaya tebliğ etti. Genel Kurulun İstanbul'da yapılmasını ısrarla savunan TKP taraftarları bunu fırsat bilerek çalışmalarını ohızlandırdılar. Bu konuda yaptıkları açıklamalarında şöyle dediler: 

"Bugün bu gerçeklere karşın 25. kongreyi yasal olmayan bir biçimde An- 


Aydınlık 


BAYAŞ 


kara'da toplama çabalarını sürdürenlerin, örgütü bölmeye çalışanların gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır." 

Merkez Yönetim 
Kurulu ise kongre ilanı- nın yapıldığını, üyelere duyurulduğunu, birlik yönetimin de Ankara'da yapılmasının sakıncalı olmadığına dair kararı bulunduğunu behirterek Genel Kurulun Ankara' 
da yapılmasının uygun olduğunu savundular. 
TKP tarftarlarının iddiaları üzerine bir açıklama yapan Genel Başkan Yavuz Önen şunları belirtti. 

"Mimarlar Odası Genel Kurulunun İstanbul' da mı, yoksa Ankara'da 


mı yapılması gerektiği tartışmasında zorunlu koşulları gizlemeyi, yö- 


netim kurulunun çoğunluğunu kasıtlı bir davranış içinde göstermeye çalışarak karalamalara girişmeyi doğru ve ilerici bir tavır olarak tanımlama olanağı yoktur." 


TKP YANLILARININ 
İNCE HESAPLARI 


TKP yanlılarının kongreyi İstanbul'da yaptırmak için oyunlara giriştikleri ve sıkıyönetimin verdiği kararı koz olarak kullandıkları anlaşılıyor. Oda Başkanını. 
ve Yöneticileri "Sıkıyönetime karşı mücadele et memekle" suçlayan ve 
"Ne olursa olsun kongreyi İstanbul'da yapalım" diyenlerin mevcut yönetimi yıpratarak odayı ele geçirme hesabı içinde oldukalrı belirtiliyor. Odayı bölme pahasına bu hesabı görenlerin TKP yanlısı İzmir Şubesi Yönetimi, İstanbul yönetimindeki TKP yanlıları ve bunların merkez yönetimindeki taraftarları oldukları gözler önüne serilmiş bulunuyor. 

Bütün bu tartışmaların ardından Genel Kurulun sert tartışmalar içinde geçeceği, ayrıca İstanbul Şubesi ile ilgili yolsuzlukların Denetleme Kurulunca açıklanacağı da belirtiliyor. 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Kurye 


Emniyet Müdürlüğü, 
15 milyonluk soygunla 
ilgili 7 isim açıkladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cerrahpaşa Hastanesi Personeline ait 15 
milyon liralık soygunla ilgili bir açıklama yaparâk 7 kişinin soygunla ilgili olarak arandığını bildirdi. Soygunu gerçekleştirdikleri iddia olunan Kerim Mete Sonatılga, 


'Hasan Şensoy, Ömer Çi- 


meken. Şemsi Özkan, 
Fehmi Gökçek, Zeynel Aydındağ ve Hıdır Âykır' ır Hipodrom soygunu yanısıra pek çok soygun ve öldürme olayına katıldığı açıklandı. 

İlgililer olayda kullanılan 3 otomobilin de çalıntı olduğunu belirterek olayda şu silahların kulla- 
“nıldığını açıkladılar: 3 
adet tam otomatik maki- 


nalı tabanca biri Brovning 
3 adet 9 mm çapında tabanca olmak üzere 6 si-+ lah. 

Emniyet (o Müdürlüğü aynı sanıkların daha önce katıldığı konusunda şüpheler bulunan olayları şöyle sıraladı: 

Toptaşı Cezaevinden 
adam kaçırma olayı, 22 
Şubat 1978'de Kartaltı - pe Tekel Satış deposu 
sovgunu, 16 Mart 1978 
de Başkomiser Uğur Gür' ün yaralanması, 16 Haziran 1978'de Kadıköy 
MHP binasının taranarak 
2 kişinin öldürülmesi, 10 
Temmuz '1978'de Şehremini Akbank şubesinin soyulması, 26 Kasım 1978'de Hipodrom soygunu ve görevlinin öldürülmesi olayı. 


Dev-Genç: «TKP'li hainlerin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kilde kuracağı tuzaklara düşmememiz devrimci sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bugüne kadar ilimizde göreceli gücüne güvenen TKP'li hainler hemen hemen bütün olaylarda devrimcilere karşı o zorkullanmaktan, kurşun sıkmaktan, geri kalmamışlar, her olayda provakatörlük görevlerini gerektiği gibi yerine getirmişlerdir. (Karabağlarda devrimcileri polise teslim etmeleri, Hatay' da faşistlerin gönüllü şahitliğini yapmaları, Karşıyaka'da (devrimcilere kurşun sıkıp, polise isim vermeleri kısaca hatırlanabilir) Şimdiye kada; çoğu saldırılarını Halkın Kurtuluş'ınu bahane ederek sürdüren TKP'li hainler son günlerde doğrudan doğruya devrimci hareketimize yönelik saldırılarını yoğunlaştırmışlardır. 

PAZARTESİ GÜNKÜ 

OLAYLAR 


"19 Şubat Pazartesi günü Çınarlı Meslek Lisesinde meydana gelen olay 'TKP'li hainlerin karşı- devrimci saldırgan yüzünü açıkça ortaya koymuştur. Adı geçen olayda devrimciler, devrimci önderimiz Ulaş Bardakçı'yı anmak için, bir gösteri düzenleyip, okula dönmüşlerdir. Okula dönüşten biraz sonra, polisin saldırısına açık bir ortamda okulla ilgisi olmayan kırkselli kişilik İGD'li bir grup, Halkın Kurtuluşu ile eski çatışmalarını bahane ederek olay çıkarmak ve polisin istediği provakasyon ortamını yaratmak (istemişlerdir. 
Kendilerine Halkın Kurtuluşu'nun herhangi bir insiyatifi olmadığı, görülecek hesapları varsa, başka yerde görmeleri gerektiği şu anda, çıkarılacak olan bir olayın pravokasyon olacağı, biraz önce düzenlenen öter ile ilgili her an polisin okula gelip, öğrencilere saldırabileceği, herhangi bir olaya meydan vermeden çekip gitmeleri erektiği izah edilmiştir. 
GD'lilerin buna cevabı ise, "Burada insiyatifi silahlar belirler" diyerek liseyi yaylım ateşine tutmak olmuştur. İĞD namlularından çıkan kurşunlar camları kırmış, duvarlara saplanmıştır. Tesadüf eseri bu kurşunlar öğrencilere isabet etmemiş, olsa bile, bu durum İGD'li hainlerin suçunu hafifletmez İşlenen suç öğrencilere ateş etmek, karşrdevrime hizmet etmektir, Halka ihanettir. 
HAİNLİKTİR." 

"FAŞİSTLERE ÖZGÜ YÖNTEMLER" 


Bildiri şöyle devam ediyor: "İGD'li hainler faşistlere özgü sindirme yöntemlerinden medet umar hale gelmiştir. Bu olay açıkça göstermiştir ki, gün geçtikçe kitleler- den soyutlandığını gören revizyonistler amaçlarına ulaşabilmek için halkımıza saldırmaktan çekinmeyeceklerdir” 

"Çınarlı Meslek Lisesinde olaylar anlık, plansız programsız bir olay değildir. Aksine TKP'li hainler genel amaçların- dan kaynaklanan planlı programlı saldırı,hareketlerin bir parçasıdır. Daha önce planlanmış olan saldırının "İlerici Liseliler" imzalı bildiri ile, birlikte sahnelenmesi bunu kanıtlamaktadır." 

İGD'nin saldırısının doğrudan doğruya Çinarlı Meslek Lisesi kitlesine yönelik olduğu belirtilen bildiri şöyle devam ediyor: 

"Halkın Kurtuluşu'na adı geçen bildiride ideolojik mücadele çağrısı yapmaları da o saldırının Halkın Kurtuluşu taraftarlarına yönelik olmadığını göstermektedir. 
Yoksa silahlı saldırı ile ideolojik mücadeleye çağrı, ideolojik mücadelenin TKP'cesi mi? 

“Sonuç olarak TKP'li hainler bundan böyle benzeri saldırılarını şu veya bu bahaneyle sürdüreceklerini bir kez daha göstermişlerdir." 

İGD'LİLERİN 
SALDIRISI 

Samandağ'da IGD'liler şehrin ortasında Devrimci Yol taraftarlarına saldırdılar. İki öğretmen 
ağır olmak üzere 15 
kişi yaralandı, İĞD'lilere ait bir kahve Samandağ Emniyet Amirliğince kapatıldı. 

23 Temmuz caddesin- 
de İGD'liler tabanca sopa ve taşlarla Devrimci Yol taraftarlarına saldırdılar. 
Olayda toplam 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıdan sonra yaralılar Antakya Hastanesine kaldırıldı. Polisin müdehale etmediği olay- 


dan sonra İGD'liler caddenin ortasında korsan miting yaparak 


"TKP ' ye özgürlük" diye bağırdılar, 


Daha sonra Emniyet Amirliğince aranan ÎGD' lilere ait bir kahve kapatildi. 


MALİK YILMAZ'IN 
TUTUMU 


CHP Antakya milletvekili Malik Yılmaz olaylardan sonra İĞD'nin saldırısıma karşı çıkan bir tutum aldı. Bunun Saıandağ halkı tarafından sevinçle karşılandığı bildirildi. 


OLAYLARIN 
BAŞLANGICI 


Olaylar Samandağ Lisesinde İGD'nin bildirisini dağıtırken bir öğrenciyi dövmek istemesi Devrimci Yol taraftarı ve Samandağ TÖB - DER 
Şube Başkanı Servet Can adındaki öğretmenin İGD'lileri engellemesi üzerine başladı. İGD'liler bu olaydan sonra Samandağ'daki bir mahallede öğretmen Remzi Oğuz ile Hüseyin Tek adlı Dev-Yol taraftarlarının önünü keserek saldırdılar. Remzi Oğuz ve Hüseyin Tek silahla ağır şekilde yaralandılar, İGD'liler saldırılarını devam ettirerek TÖB - DER'de çaycı olarak çalışan Adnan isimli gencide TÖB - DER lokalinde dövdüler. Son olarakta 4 Mart Pazar günü 23 Temmuz Caddesinde Dev-Yo' taraftarlarına saldırdılar bu saldırıda silah sopa ve taş kullandılar. 


AET de yardım için IMF yi bekliyor 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lumlu görüşü, Bakanlar Konseyi toplantısında itirazsız benimsendi. 

AET Komisyonunun hazırladığı öneriler paketini Bakanlar Konseyine sunan Başkan Yardımcısı Wihem Haferkamp topluluğun amacının Türkiye'ye yardım olduğunu belirterek, "Bir kssıtlamaya gidilmemesi siyasal bir jest de olacaktır" dedi. 

Türkiye'ye mali yardım yapılmasıyla ilgili görüşmelerde İngiltere bu yardımın Ekonomik İş- birliği ve Kalkınma Örgütü (OECM)) çerçevesinde yapılmasını önerdi. 

Komisyon Bşkan yardımcısı Haferkamp da 
OECD çerçevesinde yapılacak bir yardımın kısa vadeli olacağını belirterek Türkiye'ye erken başlayacak orta vadeli bir yardımın yapılması gerektiği görüşünü savundu. 

Türkiye'nin tarım ürünlerine uygulanacak gümrük indirimleriyle ilgili komisyon önerileri ise, İtalya ve Fransa tarafından itirazla karşılandı. Fransa ve İtalya Türk tarım ürünlerine verilecek tavizlerin kendilerine de verilmesini istediler , 

Türk işçilerinin serbest dolaşımıyla ilgili komisyon önerisi ise Federal Almanya tarafından reddedildi. Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi bu itirazlar üzerine Türkiye'ye yardım dosyasının yeniden incelenmek üzere Daimi 


Temsilciler Komitesine gönderilmesini kararlaştırdı. 


Dün akşam bir basın toplantısı yapan Fransa Dışişleri Bakanı ve bu dönem Konsey Başkanlığını yürüten Jean Francois Poncet "Komisyonun önerilerine karşın Konseyin kararları ne oldu?" şeklinde yönelttiğimiz bir soruyu "Bakanlar mali yardımın ilke olarak benimsenmesi ve 
3. Mali Protokolün onaylanması dışında bir 


Demirel 


(Baştarafı 1, Sayfada) “Demirel'in milliyetçiliği de anti-komünistli - ği de laftadır. Milliyetçi- w ler Derneğini Nasyonal Sosyalist sayarak kapatan s zamanın Başbakanı Demirel değil midir?" 

UAP Masonlarla Nurcuların biraraya toplandığı bir kokteyl partisidir." 

“Demirel dikensiz gül bahçesi istiyor, CHP iktidarına el altından MHP' yi, MHP'ye de CHP iktidarını hedef göstererek karşısına geçip seyrine bakıyor." 

"AP'li parlamenterler milletin verdiği emanete hiyanet etmişlerdir". Bu AP'nin yapısından kaynaklanmaktadır. Bugün 
AP içerisinde Şerafettin Elçi gibi CHP'nin de solunda parlamenterler bulunmaktadır." 

"AP hükümetleri döneminde bakanlıklar aşırı solcularla doldurulmuştur. AP'li parlamenterler devletin kapısını ayrım yapmaksızın vatandaşlara açıyoruz gerekçesiyle sorgusuz sualsiz solcu militanları bakanlıklara yerleştirmişlerdir." 

"AP ve MSP'de komünizme seyircidir,. MC dönemlerinde öğretmen Okulları Genel Müdürü milliyetçi Ayvaz Gökdemir'i görevden alan AP'li bakan değil midir?" 

"MSP siyasi Kürtçüle - rin partisidir. Irak Baas Partisi kanalıyla bazı Arap ülkelerinden ve İngiltere'den yardım görmektedir. Kuruluş gayesi Kerkük'de, İran'da Türkiye'de ve Orta Doğu'da gelişen Türk milliyetçili - ği fikrine darbe indirmek ve onun yerine Kürt milliyetçiliğini ve Arap milliyetçiliğini hakim kılmaktadır." 


Yüceltan'ın TKP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) TKP taraftarlarının yö- 


netiminde bulunduğu 
ASTER - İŞ militanlarından olduğu öğrenildi. 
Önceki gün soygun ile ilgili olarak yakalanan Ahmet Yücelkan'ın Muhabere Ana Depo 


700, fabrika komutanlığında işçi olarak çalıştığı, bir gün önce de işten ayrıldığı daha önce açıklanmıştı. 


. ASTER-İŞ Sendikası Sahte TXKP'lilerin güdü- 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 


İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok 


münde bir sendika olup bir süreden beri askeri işyerlerinde örgütlenmek için faaliyet göstermektedir. Sahte TKP' 
nin kamu kesiminde stratejik noktalara sızma planının bir parçası olarak yürütülen bu faaliyetde İGD'li militanlar da işçiler üzerinde baskı ve zorbalık uygulamaktaydılar. Yakalanan kişinin de ASTER-İŞ'in bu tür faaliyetlerine karışmış bir kişi olmasından şüphe ediliyor. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 


> 


karar almadılar. önümüzdeki dönemde topluluğun Türkiye'yle olan ilişkileri hakkında görüşlerini belirttiler. 3 Nisandaki Konsey Toplantısı sırasında ne gibi bir karar alınabilir?" sözleriyle cevaplandırdı. Bir başka gazetecinin de, "Türkiye'ye özel yardım kurulacak mı?" şeklindeki sorusuna Fransa Dışişleri Bakanı, "Bu konu tartışılmadı. Ne evet, ne de hayır diyebilirim" cevabını verdi. 


GENEL KANI 

Türkiye'ye yapılacak mali yardım ve beş yıl lık yükümlülerin dondurulması önerilerinden sonra, Türkiye'nin tarım ürünlerinin ihracatı ve serbest dolaşım konularında daha yumuşak bir tutum içine gireceğinin, bazı yetkililer tarafından düşünüldüğü de AET Konseyi toplantısından sızan haberler arasında. 

Brüksel'deki bazı çevreler, dünkü Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin istekleri ve komisyonun önerileri doğrultusunda, kesin bir karar vereme mesinin, Türkiye'ye yardım konusunun OECD nezdinde sürdürülmesinde ve IMF ile Türkiye arasında bir 


anlaşma zemininin bulunmamasına bağlıyorlar. 

Bu zaman kazanma 


eğiliminin AET'nin Türkiye'nin IMF'ye karşı olan tavrının değişmesi isteğinden geldiği de Ortak Pazar koridorlarında söylenti şeklinde dolaşıyor. Konseyin dün almış olduğu erteleme kararın- 


dan sonra, AET Daimi Temsilciler Komitesinin Dokuzlar Dışişleri Ba- 


kanlarının itirazlarını da göze alarak Komisyonun tavsiye kararını yeniden gözden geçirmesi ve 3 Nisanda yeniden toplanacak olan AET Konseyine sunması gerekiyor. 

Önümüzdeki Konsey toplantısında da Türkiye konusunda kesin bir kararın çıkması beklenmiyor. Ortak Pazar Dışişleri Bakanları Konseyinin Türkiye'nin isteklerine verilecek cevabı saptamasından sonra AET Komisyonu Türkiye ile görüşmelere başlayacak. 


silen gittiği derneğin adı da Barış Derneği. Yanında Moskova yanlısı TKP'nin bilinen isimleri. 
Ne yapmaya mı gidiyorlar? Çin - Vietnam savaşı nedeniyle Çin'i protesto etmeye. 

Bazı CHP milletvekilleri cümle alemin gözü önünde uzun zamandır bir oyun oynuyorlar. Bu oyunun adı TKP ile ittifak. Oynadıkları oyunlar sayesinde Brejnev'in adamları kitle derneklerine sızıyor, yurtsever CHP'lileri örgütlerden atıyor ve Devlet'in imkanlarını ellerine geçiriyorlar. 
En son Köy-Koop'ta benzer olaylar yaşandı. 
Sovyetler'e karşı çıkan bağımsızlıkçı CHP'liler, TEP ile ittifak eden CHP milletvekilleri yüzünden yönetimi kaybettiler. 

Bütün bunları CHP yöneticileri bilmektedir. 
Hatta TKP'nin yaptıklarını bildiklerini de söylemektedirler,Helsinki'ye giderken Günay'da CHP yönetiminden izin almıştır. Yani göz göre göre devlet bölücülerin isteklerine açılmaktadır. Barış Derneği denen örgütün neler yaptığını gazetemizde yazmıştık. Bu dernekler Sovyetler'in emriyle Ege'de Cephe kurmuşlardır. Bu cephe- nin amacı Kıbrıs sorununun iki toplum arasında görüşmeler yoluyla çözülmesini engellemektir, Barış Derneğinin daha bir çok işleri vardır. 
Ama bütün hedefi Türkiye'de Sovyetler'e kapı- nın açılmasını sağlamaktır. 
İ.Bilen'e Doğu Berlin'de kurdurduğu "Bizim Radyo"'dan hergün dinleyebilirsiniz. 

CHP yöneticilerinin bu tutuma göz yummalan CHP'ye ve Türkiye'ye pahalıya mal olmaktadır. Bunun sorumluluğu doğrudan doğruya CHP üst yönetimine aittir. 


Carter, bugün Mısır'a gidiyor 


(Baştarafı 1. Sayfada) ceği İsrail'de sonuç alıcı görüşmeler yapmayı planladığı bildiriliyor. 

ABD Başkanının Orta 
Doğu gezisi ile ilgili olarak Mısır'a gelen Carter' in Güvenlik Danışmanı Brzezinski ve Orta Doğu özel temsilcisi Atherton, önceki Mısır yetkilileriyle görüşmelerde bulundular. Atherton ve Brzezinski görüşmelerdensonra yaptıkları açıklamalarda Mısırlı yöneticilerle yeni ABD barış 


Butto'nun... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rının yürürlüğe gırmediğini belirterek reddetti. 

Öte yandan babasının eski Başbakan Butto'nun emri ile öldürüldüğünü ileri süren (o Bulto'nun muhalifi Nawab Muhammed kan parasını kabul eltiği yolundaki söylentileri yalanladı. 

Şeriat kanunlarına göre öldürülen kişinin ailesine paray: ödeyen kişinin suçu da kabul et- 


mesi gerekmektedir. 
Bilindiği gibi eski Başbakan Butto duruşma ları sırasında kendisine 


yöneltilen suçları reddetmiş ve kimsenin öldürülmesi için emir vermediği- ni söylemişti. 


CHP'li Günay... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
da bulunan Dünya Barış Konseyi üyesi Barış Derneği'ni temsilen gittiği bildirilen Ertuğrul Günay, toplantıya katılmak için CHP Genel Merkezi" nin iznini aldı. Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatının hemen ardından yapılan bu toplantının amacının Çin'e karşı Vietnam ve Vietnam'ı destekleyen ülkeleri savunmak ve Çir'i proteste etmek olduğu bildiriliyor. Bir CHP Milletvekilinin Genel Merkez'in lasvibiyle böyle bir toplantıya katılması, parti politikası açısından anlamlı bir olay olarak degoerlendiriliyor. 

Bu arada, Helsinki'ye giden heyette Ertuğrul Günay'la birlikte TKP yanlısı Politika gazetesi yazarı Ayşe Bilge Dicleli' de bulunuyor. 


Günay'a izin veren 
CHP yönetimi 


or mmm 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Bunu Brejnevin 


Benzine yüzde 66 zam geliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Yüksek Planlama Kurulunda onaylandıktan sonra Bakanlar Kurulunda görüşülecek olan önerilerine göre ,benzine yüzde 66 oranında zam geliyor. 


Enerji Bakanlığı önerilerini geniş bir envanter 
içinde 8'er alternatiflik 8 
ana maddede belirledi. 
Buna göre süper ve normal benzine yüzde 66, 


fuel oil, gazyağı ve motorine ise daha büyük oranlarda zammın kabuledilmesi bekleniyor. Yetkililer zam önerisiyle birlikte yurt içinde enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve yaratılması konusunda öneriler getirdiklerini de belirttiler, Yetkililer ülkede şu anda yeterli benzin stokunun bulunduğunu ancak motorin darlığı nedeniyle bayilere nakledilemediğini de belirttiler. 


Baykal: “TPAO, Mobil'in Ataş'taki payını satın aldı” 


ANKARA (AA) 
Enerji ve Tabii Kay- 


naklar Bakanı Deniz Baykal, Ataş Rafinerisinde Mobil Şirketinin yüzde 5l'lik payının 
TPAO tarafından 24 
milyon dolar karşılığında satın alındığını 


YURT DIŞI BUROLAR!: 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 


11 rue Jean Josaphat 


açıkladı. TPAO Mobil' 
e olan borcu 7 yılda ödeyecek. 

Baykal, Mobil'in hisselerini devretmesine 


karşın on yıl daha petrol dağıtımı ve pazarla ması yapabileceğini de bildirdi. 


İSVEÇ 
Luntma- 
<argatan 58 


HOLLANDA 


planı hakkında açıklamalarda bulunduklarını belirttiler. 

ABD yetkilileri, bir diğer amaçlarının da Carter'in gezisi ile ilgili hazırlıkları yerinde izlemek olduğunu söylediler. 

Carter'in bugün İs kenderiye kentine ineceği ve buradan Kahire'ye trenle gideceği bildiriliyor. 

TEPKİLER 

Yeni ABD Barış Planı ve Carter'in Orta 
Doğu gezisi ile ilgili olarak Misir İsrail ve diğer Arap olumlu tepkiler gözlenirken, Suriye ve Irak Dışişleri Bakanları Carter'in gezisine karşı çıktilar ve görüşmelerin Arap Davasına bir yarar sağlamayacağını ileri sürdüler. 

ABD DONANMASI 
BASRA KÖRFEZİNE 
GİDİYOR 

ABD'nin Güney Yemen'in Kuzey'e karşı giriştiği saldırılardan sonra, Basra Körfezindeki askeri gücünü kuvvetlendirmeyi kararlaştırdığı, bu karara bağlı olarak Filipinler açıklarındaki Canstellation uçak gemisinin ve Akdeniz 6. Filosundaki iki fırkateynin Basra Körfezine yöneldiği bildiriliyor. Constellation TAR gemisinin Umman Denizi ğer iki firkateynin de Cibuti yakınlarında olduğu belirtiliyor 

Bu arada, ABD hükibmetinin Arabistan" 
a bir mesaj göndererek saldırıya uğrayan Kuzey Yemen'i desteklemek üzere ülkedeki Amerikan askeri malzemeleriğden yararlanabilece ğini açıkladığı bildirildi 


Yunanistan... 


(Baştarafı 1, Sayfada) söyledi. Bakanlar Kurulunda bir konuşma yapan Başbakan Karamanlis ise, Ankara'nınil:i ülke arasında yumuşama ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyalog istediğini “müşahade ettiğini belirtti. 

HÜKÜMET 

SöÖZCÜSÜNÜN 
SÖZLERİ 

Başbakan Bülent Ecevit ve AP Lideri Süleyman Demirel'in Yunanlı gazetecilerle o yapukları görüşmelerde iki ülke arasındaki sorunların bârışçı yollardan çözümü üzerinde durduklarını belirten Yunanistan hükümet sözcüsü "Atina da bu görüşe katılmakla, hatta bunun gerekliliğine fazlasıyla inanmaktadır" dedi. 

Cavdalis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlarınmn özünün Karamanlis'in yaptığı son parlamento o konuşmasında ortaya koymuş olduğunu da söyledi. Karamanlis, bu konuşmada, "Türkiye Kıbrıs'ın tutsağı olmuştur" demişti. 

YUNAN 
GAZETELERİNDE 
ECEVİT 

Öte yandan Atina'da yayınlanan gazeteler Ecevit'in Yunanlı gazetecilerle yaptığı konuşmaya geniş yer veriyorlar. Gazeteler, iki ülke arasındaki sorunların çözümü kolay olanlardan başlanarak kademeli bir biçimde çözüme ulaştırılabileceğini belirtiyorlar. 

KARAMANLİS'İN 

SÖZLERİ 

Önceki akşam Bakanlar Kurulunda bir konuş- 


ma yapan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis . Ankara'nın 


iki ülke arasında yumuşama ve görüş ayrılıklarının 


giderilmesi için diyalog istediğini müşahade ettiğini bildirdi. 


Balkanlar'daki odur ma da değinen Karamarlis, "Yunanistanın Balkanlar'da Çin-Sovyet rekabeti ile ilgili olarak çok duyarlı olduğunu ve Atina'nın dostluk, işbirliği ve istikrar koşullarını yaratmak için bir dizi- girişi- 


me başladığını" ifade etti. 

Karamanlis, 16-18 
Martta Belgrad'a, 18-20 Martta Bükreş'e: yapa- 


cağı ziyaretlerin bu çerçeve içinde yer aldığını söyledi. Bulgaristan Devlet Başkanı'nın da Nisan sonunda Yunanistan'a gitmesi bekleniyor. 


KAYIP- Nüfus hüviyet cüzdanı, lise diploması, üniversile puan kartı, sabika kaydı, askerlik tecil belge- mi kaybettim. Hükümsüzdür. 


HASAN YILDIZ 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 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ülkelerinde - 


açıklarında, di- * 


(1 Aylık) 


mıştır. 


kendilerini 


Niçin? 


dimci oluyorlar. 


haya çalışıyorlar. 


yörlar. 


güç, 


ci kolları olabilir. 


lAydınlıkkd 


MHP'yi kim kurtarabilir? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lerden öte yapabilecekleri fazla bir şey kalma- 


.Cinayetler ve tertipler birer birer açığa çıkıyor. Onaltı-onyedi yaşlarındaki ülkücü katiller teker teker yakayı ele veriyor. Artık bu piyonları öne sürenler de titremeye başlamışlardır. Perde arkasındaki elebaşılar da bir gün gelecek sanık sandalyesine oturacaklardır. Onların kurtarabilmeleri 

Umutlarını bağlayabilecekleri biricik güç artık 

olsa olsa sosyalizm maskesiyle ortaya dökülen 

iç savaş kışkırtıcıları, yani Sovyetler Birliğinin , beşinci kolu ve aletleri olabilir. 


pek müşküldür. 


Çünkü sahte solcular: 

1. Sıkıyönetimi esas düşman olarak ve orduyu MHP'nin emrinde göstererek, Türkeş'in Or- 
-dunun kanatları altına sığınma çabalarına yar- 


2. Cinayet, zorbalık, soygun, bombalı pankart asma ve benzeri halk düşmanı eylemlerle, sıkiyönetimin dikkat ve uygulamasını faşist cinayet şebekelerinden halkın üzerine kaydır- 


3. AP'yi MHP ile aynı göstererek ve MHP' yi. tecrit. eden her tutum ve tedbire en ağır saldırıyı yönelterek, Türkeş'e müttefikler kazandırmaya uğraşıyorlar. 

:4.. “Faşist avlamak"' adı altında MHP'nin etkisi altındaki insanlara zorbalık uygulayarak, MHP'den soğuyan tabanı gene Türkeş'in em- 
'rine sokmak için ellerinden gelen her şeyi yapı- 


5. En önemlisi, Sovyetler Birliğinin kargaşalık siyasetini uygulayarak, MHP'nin aradığı iç savaş ortamını yaratmaya gayret ediyorlar. 

“Bütün bu nedenlerle, MHP'yi kurtarabilecek kamplarda yetiştirip eğittiği ülkücü komandoları değil, ancak ve ancak "solcu" kili- 
“ğında ortaya çıkan başıbozuk güruhu, kışkirtma yuvaları ve Sovyet revizyonizminin beşin- 


Bunlara karşı mücadele, doğrudan doğruya milli bağımsızlığımızın en tehlikeli düşmanı Sövyet sosyal-emperyalizminin emellerine karşı koymak dışında, aynı zamanda MHP'nin kurtuluşunu “önlemek bakımından da zorunludur. 


TİKP:uMilli iradenin özgürce ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ‘lirdi. TİKP, bu konuda yaptığı. açıklamada, seçim - yasasında yapılan değişikliklerin (o anti-demokratik olduğunu belirtti. 

Açıklamada, değişikliklerin yurttaşların seçme ve seçilrae haklarını da kısıtladığı belirtildikten sonra "Parlamentoda temsilcisi olan partiler,diger partiler “karşısında imtiyazlarla donatılmaktadır" dendi. TİKP adına Merkez “Komitesi Üyesi Mustafa Kemal Çamkıran imzasıyla yapılan açıklama şöyle: 

“Teklifin birinci madinde: açıklandığı gibi siyasi partilerin seçimlere iken en az 23 il- de tüm olarak örgütlenmek şartına bağlamak, henüz bü ölçüde örgütlenemeyen partileri tasfi- ye etmek amacını taşı- e SN Ve birkaç bü- 


E: si, hayaper ETA tahakkü- 


mühün artması sonucunu verecektir. 

“Parlamentoda birkaç temsilcisi: bulunan, ama ismi var kendi yok olan partilere en geniş olanaklar sağlanırken onlardan kat kat güçlü bulunan başka partilere seçim yasağı uygulanması anti demokratik bir düzenlemedir. 

“Teklifin ikinci maddesinde yer alan ve ilçe seçim. kurullarının üyelerinin partiler arasında ad çekme yerine 'son milletvekili genel seçi- 


“minde'&ilçede'en çok oy 


almış dör partinin' temsilcilerinden oluşması 


hükmü de aynı şekilde 

anti iktir've yeni “karşı yöneldi 


ayrıcalık animaktadır. 

“üçüncü maddede yer alan ve sandık kurulları- nin bundan böyle son genel :imlerde en çok oy almiş Ee partinin temsilcilerin: oluşturulması usulü de partiler arasındaki eğitlik ilkelerine aykırıdır. Seçimlerin güvenilirliğine ve sandık güvenliğie * gölge Müş mektedir. 

"Siyasi partilerin seçimlere -katılmasını bu şekilde kısıtlamak, aynı zamanda yurttaşların seçme ve seçilme hakları- ni da kısıtlamaktadır. Vatandaşları parlamentoda temsilcileri bulunan partiler i#hinde bir tercih yapmaya zorlamaktadır. 

“özel komisyonun teklifi Anayasa'nın ilkelerine de,ruhuna da aykırıdır. Teklif Anayasa'nın 


iYurt Dışı, f 
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'siyasi haklar ve ödevler’ başlığını taşıyan dördüncü bölümünde ifadesini bulan seçme ve seçilme haklarına, siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlari olduğu ilkesine ve seçimlerin serbestliğine, eşitliğine aykırıdır. 

"Anayasa'ya aykırı düzenlemeler üzerinde birleşenlerin seçmen yaşını 18'e indirmekten ve yurtdışındaki yurttaşlarımızın oy hakkını tanımaktan kaçınmaları dikkat çekicidir. Ayrıca siyasi partiler rejimini yozlaştıran delege pazarları kurulmasına yol açan, parti içi demokrasiyi tahrip eden, ön seçim sisteminin kaldırılması talebine sırt çevirmesi de antidemokratik zihniyetin açık ifadesidir. 

“Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak halka en geniş özgürlüğün tanınma- 
.smdan, yasalardaki anti- demokratik hükümlerin kaldırılmasından ve siyasi partiler arasında ayırım gözetilmemesinden, yanayız. Milli iradenin özgürce oluşmasını önleyecek her türlü düzenlemeye karşı olduğumuzu kamuoyuna açıklarız." 


PERİNÇEK'E SALDIRI 

önceki gün Denizli" 
den İzmir'e gelmekte olan TİKP Başkanı Doğu Perinçek'in arabası Aydın'da MHP'li komandoların saldırısına Ni Perinçek'in Aydın İl örgütü binasında bulunduğu sırada meydana gelen olayda arabanın camları kırıldı. 


TİKP Aydın İl Başhu ni Adil Aslan, saldırının başını Abdullah Alaş ve Servet isimli ÜGD'lilerin çektiğini belirtti. Adil Aslan dün sabah basına bu konuda yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi : 

"Partimiz Rusya ve MHP'nin kışkırttığı bölücülüğe ve iç savaşa karşı mücadele ediyor. Başkanımiza ve Partimize karşı girişilen bu saldırı barış ve huzur isteyen halkımıza yöneltilmiştir." 

Adil Aslan Aydın'da MHP'nin bir süredir saldırılarını yoğunlaştır: dığına dikkat çekc.ek, yetkilileri ve kamuoyunu MHP'ye karşı uyardıklarını, ancak emniyet yetki ilerinin etkili tedbirler almadıklarını açıkladı. 
Aslan, anarşi merkezleriain üzerine kararlılık! 
yürünmesi için, Başbaka ve İçişleri Bakanına telg raf çektiklerini belirtti. 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6, sayfalar 
3.57 sayfalar 
Yayın ilanı 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


25/3, Konak Tel: 13 10 90 , 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Seter Iş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


6 Frankfurt M/1 
Tel: 
0611/74 70 38 


1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 
— 215 40 60 


11 358 
Stockholm , 
Tel: 30 56 39 


de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


1020 Renens 
V.D.) 
Lozan 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Bilüsir 53 
Utrecht 
Tel: 31 47 61 


320 TI. (3 Aylık, 90 DMŻ{3 Aylık) 
645 T1, (6 Aylık) H60 DM (6 Aylık) 
1290 TI. (1 Yıllık) 310 BM (1 Yıllık) 


Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


“ (Yayin Sayfasında) 30 lira Doğum,Evlenme,Ölüm| 5 Sm.) 350 lira Küçük İlanlar (Kelimesi) 5 lira 


BİLİNMEYEN 


TKP'nin platformu- nun "temel dayanağı" 
nın, "Sovyetler Birliği'yle ilişkilerin gelişmesini sağlamak" olduğunu dünkü yazımızda ortaya koymuştuk. Şimdi, yine TKP'nin deyimiyle "Sovyetler Birliği'nin barış politikasının TKP'ye Türkiye'de sağladığı savaş olanakları"'nın neler olduğunu görelim, TKP” nin son yıllarda ortaya attığı ve yayınlarında sürekli tekrarladığı siyasetleri, iki terim içinde kısaca özetlenebilir; Ulusal Demokratik Cephe 
(UDC) ve Savaş Örgütleri... 


UDC nedir? 


UDC, TKP'nin "İleri Demokratik Düzen''e ulaşmak için ortaya attığı bir ittifaklar siyasetidir. 
'TKP'ye göre, "Ulusal bağımsızlığı, barışı, güvenliği sağlayacak, köklü sosyal dönüşümlere, devrimlere yolu açacak, işçi sınıfının hegemonyasına destek olacak İleri Demokratik Düzen, UDC üzerinde yükselecektir." 
(TKP Konferansı belgeleri, s. 27) 

TKP, UDC'ye kimlerin katılacağını şöyle açıklıyor: 


"Böyle bir cephede komünistlerin yanında CHP'nin sola açılan yurtsever kanadı, birlikten yana sosyalist partiler, ordudaki yurtsever er, assubay ve subaylar, ülkesini seven, halkının mutluluğunu ve genliğini, isteyen herkes yerini almalıdır." (TKP bildirisi Atılım, Şubat 1978) 

TKP, UDC'yle gerçekleştirilecek “dönü - ler'' için de şunları söylüyor: 

"Köklü anti-emperyalist demokratik dönüşümlerin gerçekleştirilmesin- de sosyalist ülkelerle kurulacak işbirliğinin paha biçilmez önemi olacaktır." (TKP'nin Sesi, 6 
Mart 1978). 


UDC'nin yükselişi ve çöküşü 


TKP, MC hükümeti döneminde UDC'yi ortaya attı. Bu dönemde 


DİSK yönetiminde TKP yanlıları etkiliydi ve UDC için çalışmalârı, görünür- de DİSK yürütüyordu. 
Arka arkaya UDC çağrıları yayınlanıyor, duvar- 


lara "'Yaşasın UDC", “UDC'de Birleşin" yazıları yazılıyor, altına 


DİSK, İGD, İKD imzaları 


DEMİRDÖKÜM İŞÇİSİ 
ADEM TOYGAN 


TKP (İLERLEMECİLER) 


TKP'nin 


başlıca 


siyasetleri 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caktır. 


Ülkemizde Amerikan emperyalizminin, NATO'nun baskılarını geriletecek, faşizme dur diyecek, yerli-yabancı tekellerin sömürüsünü gemleyecek güçler vardır. TKP, ulusun gerçekten ilerici bütün güçlerinden geniş bir ulusal demokratik cephe birliği kurmak savaşında bütün engelleri aşacaktır. Burjuvazinin anti-TKP, politikideolojik saldırılarını yenilgiye uğratacaktır. Hiçbir yasaklama, TKP'nin anti-emperyalist, anti-faşist eylem birliğinde öteki demokratik güçlerle omuzomuza yeralmasını engelleyemez. 

Faşizme geçit vermeyecek güç halkın örgütlü, yığınsal savaş birliğidir. İşçi sinifının, emekçilerin, onların örgütlerinin savaşları, eylemleri emperyalist baskıları, faşist tırmanışı geriletecek, yenilgiye uğratacaktır. Böylesi bir ortamda faşist teröre karşı can güvenliğini sağlamak, demokratik hakları korumak görevini işçi sınıfı, halkımız kendisi üstlenecek, bunun için örgütlenecek, yeni savaş örgütleri kura- 


ATILIM'ın “Savaş örgütlerinden söz eden Kasım 1978 sayısının küpünü. 


atılıyordu. Miting ve yü rüyüşlerde TKP. yanlıları DİSK imzalı UDC pan kartları açıyorlardı. TKP, bu gelişmeleri, "Görülüyor ki, TKP'nin Ulusal Demokratik Cephe kurma çabası, bu zorunlu so- 


TKP yanlılarının kurşunladığı işçi önderi Adem Toygan hastanede yatarken. 


TKP YANLILARININ AÇTIĞI YARALARLA CAN VERDİ 


Silahtar'daki Demir Döküm Fabrikası işçileri bir süre önce, TKP yanlılarının yönetiminde bulunan Maden-İş Sendikasının bölücü tutumuna karşı çıkarak, toplu halde Maden-İş'ten istifa etmeye başladılar. Bu gelişmeden telaşlanan TKP yanlıları işçi- 


lere saldırılara giriştiler. 


15 Aralık günü TKP yanlıları, 
Maden-İş adına dağıttıkları bildiride “Bundan sonra Demir Döküm'e müdahele edeceğiz" deniyordu. Ertesi gece bu müdahalenin ne olduğu an- 


laşılacaktı. 


TKP yanlıları, gece vardiyasından çıkan Demir Döküm işçileri Adem Toygan, İsrafil Durmuş ve Ahmet Kuru'nun yoluna pusu kurarak ateş açtılar. Ateş sonucu Adem Toygan ağır, İ.Durmuş ve A.Kuru yaralan- 


dı. 


Aynı gün hastanede konuşan İsrafil Durmuş şunları söylüyordu: 

"Bize saldıranlar Maden-İş organizatörü Haydar ve Cengiz Teoman' dı. Üçüncü şahsı tam olarak teşhis edemedim. Orta boylu, dolgunca, 


parkalı birisiydi. 


TKP yanlılarının Demir Döküm'deki Madenlar... Kime karşı kullanacaklardı? 


"Bu saldırı aynı sokakta oturduğumuz Mustafa Türker'in evinde tezgahlandı. Bu evde yapılan toplantıya Yaşar Soykal, Remzi Aydın, Seyfi Çaan ve Sarı Ali katılmışlardı. Yine saldırıdan birkaç gün önce Mustafa Türker'in evinin köşesinde topla- 


nan bir gruba, Türker'in yeğeninin bi- 


yordu. 


zim evi gösterdiğini gördüm." 

Devrimci Maden-İş Sendikası Başkanı Şükrü Albayrak da olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada: 


"Suçlu ve müsebbip Maden-İş Genel Yürütme Kurulu üyeleridir. Ayrıca Türkiye Maden-İş Sendikasının karargahı da TKP'nin karargahıdır"' di- 


TKP yanlılarının yaraladığı İsrafil Durmuş, hastanede yatarken ertesi 


gün yapılan seçimlerde, işçilerin oy- 


çildi. 


Li fabrika baştemsilciliğine seki çocuk babası, 1945 doğumlu, çevresinde herkesin sevdiği Demir 
Döküm işçisi Adem Toygan ise, 25 
gün komada kaldıktan sonra, vüc 

dunda Moskova yanlılarının 


ar ığı 


yaralarla can veriyordu. 


$ odasına yığdıkları sopa ve demir çubuk- 


run, bu ide yavaş yavaş somut biçimlere dönüşüyor." (Atılım, Ağustos 1977) şeklinde değerlendiriyordu 

Bundan sonra DİSK'in girişimiyle bir dizi “UDC" toplantısı yapıldı. Bu toplantılar sonun da açıklanan bildiride başta, KöY—KOOP, 
TöB—DER, Halkevleri ve tabii ki DİSK olmak üzere, üye sayısı 3 milyona varar 27 kuruluşun UDC'ye katıldıkları belir tildi. Bu açıklama TKP" nin radyolarında uzun süre işlendi ve TKP yanlısı yayınlarda büyük başlıklarla yer aldı 

Ancak,daha sonra işler tersine döndü. CHP, 


"milleti cephelere bölmeyeceğiz"' diyerek UDC'ye yanaşmadı. Son 


DİSK Genel Kurulu'nda 
TKP yanlıları yönetim- den Oo uzaklaştırıldı ve UDC, DİSK'in faaliyetlerinden çıkarıldı. Zaten attıkları imzayla UDC'ye katılan birçok kuruluş UDC'yi reddetti ve böy lece UDC yazıları ve sözleri pek duyulmaz, görülmez oldu 

Bu durumu TKP şöyle değerlendiriyor 

“ülkü olarak geniş çevrelere yayılmasına karşın, Ulusal Demokratik Cephe'nin bir platform çevresinde yaşama geçme süresi başlatılamadı... 
Burjuvazi, sendika ve yığın örgütlerinde bazı yöneticilerin, TKP programında yeralan terimleri alıp kullanmalarından, işçi sınıfının birliğine, DİSK'e karşı saldımya geçmek için yararlandı." 
(İ.Bilen'in 1978 Merkez Komitesi Plenumunda okuduğu rapor'dan.) 

Yani TKP, UDC'nin çöküşünü, bazı örgütlerin yöneticilerinin, UDC'nin arkasında TKP'nin oldugunu fazla deşifre etmiş olmalarına bağlıyordu. 

Geçen Kasım ayında ise TKP'nin yayınlarında veni terimler ve siyasetler ortaya çıkmaya başladı. 
Bunlardan en önemlisi "'savaş örgütleri''ydi. 


Savaş örgütleri 


İ.Bilen'in Ecevit'e 13 
Ekim'de gönderdiği ve Ecevit'i "Sovyetlerle imzaladığı siyasi belgeyi çiğnemekle"' suçladığı ve “TKP'nin Sovyetlerle dostluğu baltalama eğilimlerine izin vermeyece- 


ğini" söylediği mektu- bundan hemen sonra Atılm dergisinin Kasım 


1978 sayısında TKP Merkez Komitesi'nin bir bildirisi yayınlandı. Bildiride, "Hükümet, ABD emperyalistlerinin, NATO egemen çevrelerinin baskı- 


larına boyun eğiyor Hükümet 'sağa da sola da karşı olmak' politikasıyla giderek demokratik güçlere yönelik baskı yöntemleri uyguluyor. Antikomünizme yöneliyor , demokratik güçlerle, arayı açıyor. Bütün bunlar faşizm tehlikesini artırıyor" denilerek şöyle de vam ediliyordu 

"Cangüvenliğini sağla mak, demokratik hakları korumak görevini işçi sınifi, halkımız kendisi üstlenecek, bunun için örgütlenecek, yeni savaş Örgütleri kuracaktır." 

Bildiri, "Tüm ulusal demokratik güçler, tek savaş cephesinde birleşiniz!" çağrısı ile son buluyordu 

Yine Atılım'ın Kasım sayısında yer alan "'Örgütlü Savaş" başlıklı yazı da, "Komünistler çok dek koşullarda, çok değişik savaş yöntemlerini uygulayacak düzeyde yıgınları örgütlüyorlar, de- 


ği 


ğişik savaşım biçimleri uyguluyorlar" denerek, “TKP kimi zaman bir 


gösteriyi, bir mitingi faşist saldırganlara karşı her türlü yöntemle savunmak için 1 Mayıslarda olduğu gibi işçi kolları örgütlüyor, kimi zaman fabrikaları, işçi yataklarını yığınların devrimci karşı koyuşlarıyla faşistlerden arındırma savaşımının çekiyor. Savaş sine kıran kırana geçiyor'' diye devam ediliyordu. 

TKP yayınlarında bu görüşler yeralırken, TKP çizgisindeki İlerici Gençlik Derneği (İGD) mensuplarının hızla silahlandıkları ve silahlı saldırıla rını artırdıkları görüldü 


Sıkıyönetim konusunda 


TKP, Sıkıyönetim ilanını Şöyle değerlendirdi “İşbirlikçi tekelci burjuvazi, yeniden militarist kliği sıkıyönetimle halkın kapısına dikti. Sıkıyönetim faşizm tehlikesini daha da artırmış, memleketi askersel bir diktatörlü- gün eşiğine getirmiştir. 
öylece gerici faşist güçlerin bir kolu dolaysız olarak yönetimi hükümetle paylaşıyor." (TKP Merkez Komitesi'nin 28 Aralik tarihli çağrısı) TKP'nin Sesi Radyosu da 27 Aralık tarihli yorumunda, Ecevit'in demokratik özgürlüklerin kısıtlanmayacağı o şeklindeki konuşmasını, "hiç bir zorlama gücü olmayan bir temenniden başka bir anlamı olamaz" diye değerlendirerek, "değişen ortama göre aş yöntemlerini değiştirmek gerektiği"'ni belirtiyordu. 


Son olarak İzmir'de 
TKP yanlılarının düzenlediği ve yalnızca Dev-Sol ve Devrimci Kurtuluş gruplarının katıldığı "Sıkıyönetime Hayır'' mitin yinde, TKP imzasıyla dağıtılan bildiride "Faşist terör ancak yığınsal komitelerde örgütlenmekle, anti-f t savaş birlikle riyle, yığın eylemleriyle, anti-faşist savaş birliğiyle göğüslenebilir"' denilerek, “Anti-faşist halk direnişi için, ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliği için ileri!" çağrısı yapılıyordu 

Kısa bir süre önce de Bizim Radyo İnegöl, İzmit ve Isparta illerinde eylem ve savaş örgütlerinin kurulduğunu açıkla- 


Eylem birliği 


UDC'den savaş örgütlerine varan süre içinde TKP'nin "Eylem Birliği” konusundaki görüşlerin- de de değişmeler oldu. 

önceleri TKP, eylem birliğinin muhtevasını şöyle belirliyordu 


Kahramanmaraş kır 


İgei sınıfımızın emel m İİ 


vpn 
Sıkıyönetim mak istiyorlar» 
oog umutlarız 


ığın eylemle yağ Tüm ileric 


— aş 
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İZMİR İL KOMİTESİ 


ım 


ŞUBAT 1979 


ı İGD'nin duvar yazıları, 


savaşki 


ikinci ayını doldu 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İGD'lilerin ODTÜ'ye astıkları “Haydi Havana'ya" pankartı. 


“Kimi küçük burjuva sosyalistlerinin ise cephe ve eylem birliği gibi bir sorunları yoktur. Tersine bunlar bu gelişmenin te kerine çomak sokmaya çalışmaktadırlar. Fakat 


buna karşı legal sosyalist akımın içindeki olumlu, tutarlı sosyalistleri, işçi 


leri eylem birliğine çek mek zorunludur. Eylem birliği süreci, Maocu, go şist akımların saldırı ve bozgunculuklarına, kü çük burjuva sosyalistleri nin çelmeleme çabalarına karşın her geçen gün gelişiyor."' (TKP Konferansı Belgeleri) Burada "le gal sosyalist'' akımlar olarak TİP, TSİP, "goşist" akımlar olarak, Dev-Genç ve "Devrimci Kurtuluş" gibi akımlar kastediliyordu. 


"Sol" a. ł 4 
savaş arkadaşlığı 


Ancak TİP ve TSİP, eylem birliğine yanaşma dı 


Halkımıza 


nüç andan son 


Yu Türki an öncü kolu Ta 


k yığını 


SIKIYÖNETİM KALDIRILSIN, Rİ WRKİYE KOMÜNİST PART? 
ANTİ-PASİST HALK DİRENİŞİ BİRLİĞİ İÇİN İLERİ! 


ULSAL DEMOKRATİK 


ilinde gıkıyön ülkemizin x ra ülkemi toninint Partisi 


— gikıyönetimi yeniden uzat 


al kom yle göğüsle! 
Jâğini ve 


TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ İZMİR İL KOMİTESİ 


TKP, "savaş örgütleri' kurma siyasetini öne sü düğü dönemde, "goşi unsurlar dediği gruplarla eylem birliğine yöneldi Zaten bir süredir İGD'liler, TKP'nin 12 Mart sırasında "ajan provokatörler" dediği Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların resimlerini yürüyüşlerinde taşımaya, "'Kızıldereleri unutmayacağız" diye bildiriler dağıtmaya başlamışlardı. 


Atılım'ın Ocak 1979 
tarihli sayısındaki "'Belgiler (Sloganlar yn. ) Üzerine" başlıklı yazıda: 

“Eylem birliklerinde ortak belgilerde anlaşmak zorunludur. Eylem birliği için yeri geldiğin- de goşist unsurların bel» gilerini de kullanabiliriz Faşizme karşı savaşı diger ilerici-devrimci güçlerle vereceğiz" deniyordu. 


Atılım'ın Kasım sayısında da "İGD'li, Genç-Öncü'lü, Dev-Gençli gençler arasında eylem birliğini o güçlendirmede komünist gençlere büyük 


etia ilan edildi. 
vez Komitesi 28 


Bu tehlike, boş laflarla, itelerde örgütlenmek, netilir, 


İÇLERİN EYLEM VE CEPHE 


TKP İzmir İl Komitesi imzasıyla dağıtılan ve “komiteler "de örgütlenme çağrısı yapan bildiri. 


NN 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİ» 


ydınlık| 


| TKP ulusu 
| ulusal de 


T 


paragraf seçelim: 


görev düştüğü” belirti- 
,liyordu. 

Yine lan "Savaş Arkadaşlığı" başlıklı bir öğrenci mektubunda şunlar yazılıyordu 

“Kimilerinin o Maocularla aynı kefeye koyma- ya çalıştığı "sol" serüvenci çizgilerin etkisi al- 


Atılım'da yera- 


tındaki gençlerle savaş arkadaşlığı ilişkilerimiz gelişti." 


TKP Eylem Birliği içindeki kendi rolünü de şöyle açıklıyor: 

"Eylem Birliği, savaş birliği demek, başka örgütler içinde eriyip gitmek demek değildir. 
TKP, kendisinin politik bağımsızlığından kıl kadar ayrılmaz. Bu gerçeği anlamayanları uyarmak, buna karşı gelenlerle savaşmak parti örgütlerinin, komünistlerin güncel görevidir. 


CHP, AP ve 
AP-CHP koalisyonu 


"Bu partinin de sağı ve solu var. Savaşta sallantıları da buradan geliyor." (TKP Konferansı) 

TKP'nin CHP hakkında değerlendirmesi böyle. TKP, CHP içinde kendine yakın unsurları "'sol sosyal-demokrat", karşı olanları "sağ sosyal-demokrat"' olarak tanımlıyor. Sıkıyönetimden sonra TKP, CHP için şunları söyledi: 

"CHP yöneticileri, emekçi halk yığınlarına sırt çeviriyorlar, gericiligin azılı anti-komünist kara kampanyalarına kapılarak ilerici demokratik örgütlerle bağlarını kopararak... eylem ve cephe birliği hareketine karşı duruyorlar, AP—CHP işbirliği yolunda ilerliyorlar." 

AP'yi MHP gibi "faşist terörün göidücüsü" sayan TKP, AP'nin sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkmasını, ''AP'nin popülasyonu; gericiler halkın sıkıyönetime karşı tepkisine sahip çıktı" şeklinde değerlendirdi. 


İGD'liler 1 Mayıs 1978'de Kastro'nun resimleriyle birlikte D.Gezmiş'lerin resimlerini taşırken: 1971'de "ajan provokatör” dedikleri kimseleri şimdi "yurtsever" ilan ettiler. 


Savaş Aşaması 


Türkiye'de iç kargaşa arttıkça, TKP'nin dilinden bir kelime düşmez oldu, savaş... TKP yanlılarında bu kelimenin geçmediği yazı, hatta cümle yok. İşte ATILIM dergisinde yer alan yazıların bazılarının başlıkları: 

"Örgütlü Savaş, Savaş Birliği, Savaş Arkadaşlığı, Savaş Yolu, Barış Şavaşı, Birliğin Temeli Savaş, Gurbet ve Savaş, ne Karşı Savaş, Sanat Savaşta, Gençlik Savaşıyor, Savaş Yılı, Savaş Çizgisi, Sürekli Savaş... 
Bir de ATILIM dergisinden rastgele bir 


”,..Bunlarla savaşmak, ezip geçmek devrimci sanatın ereklerindendir. Ancak bu savaş her tür- den küçük burjuva sağ ve sol oportünist akımlara karşı savaşı da birlikte getirir. İzlenecek tutum ne denli savaşçı olursa, anti-emperyalist, anti-faşist savaşçıların birliği yönünde o denli . 
sağlam adımlar atılır. Böylece sanat ve edebiyat dünyası, işçi sınıfının savaşına doğrudan katılan savaşkan bir güce kavuşacaktır..." v 


Maoculuğun Her Türü- 


AP—CHP koalisyonu için de TKP, "AP—CHP işbirliği yolunda yürümek emekçi halkımıza, ulusal çıkarlarımıza ihanetle eşanlamlıdır" diyor. (Bizim Radyo, 7 
Nisan 1978). 


Talabani | A 


önceleri Kürt sorunuyla fazla ilgilenmeyen TKP, son yıllarda tutumunu değiştirdi. Son TKP Konferansında Merkez Komitesine bağlı bir Kürt Bürosu oluşturulması, Kürtler arasında çalışacakların özel eğitimden geçirilmesi, Bizim Radyo ve TKP'nin Sesi radyolarında Kürtçe yayın yapılması, dergilerde bu soruna ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. 


Kürt sorunu konusunda "TKP, Kürt hareketi içindeki Maocuların ve şövenistlerin o bozguncu ve provokasyon eylemlerini demaske etmeye Kürt halkının kurtuluş savaşıyla birlikte başarıya ulaştırmaya bundan böyle de çaba harcayacaktır." 
(TKP Konferansı Belgeleri) diyen TKP, Moskova yanlısı Talabani'nin bir süre önce Hakkari yöresinde yarattığı çatışmalar konusunda da, 'Lalabani'yi ve Talabani yanlısı güçleri, "'demokrat Kürt aydınları"' olarak niteleyerek şunları söylüyor: 


“Maocular, faşistlerle ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'nde yuvalanan Kürt gericiliğiyle el- birliği ediyor. Hakkari'de Barzanici KDP'liler demokrat Kürt aydınlarını kurşuna dizdiler." (Atılim, Ekim 1978) 


*** 
TKP yayınlarında, 
“Savaş Örgütlerinden, 


yeni mücadele yöntemlerinden ve "kıran kırana savaştan"' sözedildiği sı- 


ralarda, Bakırköy Lisesi önünde Turgut İbçioğlu öldürülüyor ve birçok 


yerde devrimcilere karşı ardarda saldırılar başlıyordu. Şimdiye kadar karanlıkta kalan bu cinayetin üzerine giderek olayı aydınlattık. Yarın, İbçioğlu'nun öldürülmesiyle başlayan tertibi açıklayacağız. 


paz 
THKP-C kökenli gruplar 


